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tto 


olurki: 


Gezen:”Ben. vatandas Müjdat Gezen olarak 


söylüyorum, artık tartışılmasın, polis, karakollarda vatandaşı dövüyor” 


Unu, şekeri ve yağı üreten 


“Büyük İnsanlık 


“helva ekmeğe de mi hasret kalacak? 


Helvanın kilosu 125 liraya fırladı! 


Artık helva ekmek de zengin yemeği oluyor 


Bugünlerde, hemen her şeyde olduğu gibi helva fiyatlarında da “ufak bir ayarlama" yapılarak, kilosu yüzyirmi- 
beş liraya çıkartılm 4 

Hani çok değil yaşı otuz civarınd lan lar iyi bilirler, helva ek mek denilen taamın kaç kuruşa yenildiği günleri. 
On beş kuruşa yüz gram helva, beş kuruşa da çeyrek ekmek alınabildiği zamanlar, şimdi gerilerde kalmış, şimdi ya şınılması olanaksız düşler gibi geliyor adama... 

Artık yüz gram helva onbeş Türk lirası! 

Demek ki bundan böyle, halk yemeği diye bilinen helva ekmek de zengin sofralarınm malı olacak. 

Ama yalnızca helva 

(Devamı Sa. 7 Sü, 7'de) 


he Büyükinsanlık 


Nazım Hikmet 


Büyük insanlık gemide güverte yolcusu trende üçüncü mevki şosede yayan büyük insanlık. 
Büyük insanlık sekizinde işe gider yirmisinde evlenir kırkında ölür büyük insanlık, 
Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter pirinç de öyle şeker de öyle kumaş da öyle kitap da öyle büyük insanlıktan başka herkese yeter. 
Büyük insanlığın toprağında gölge yok sokağında fener penceresinde cam ama umudu var büyük insanlığın umutsuz vaşanmıyor. 


(1958) 


Memurlar ayrım gözetilmeden, bir üst dereceye terfi ettirilecek 


© Uygulamadan emekli, dul ve yetimler de 


1 Şubat günlü Hürriyet gazetesi, 
lantıda Türkiye tartışıldı. . 


haber yayınladı. 


ma siyasetini açıklıyor. 


Aydınlık ne zamandır bu gerçeği ortaya koymaktaydı. O nedenle haberin ilgi çekici yanı bu- 
“söz sahibi değerlendirmeciler" adıma ileri sürülen öneridedir. 

(Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


rada değil, fakat 


Milli bölücülük koalisyonu 
Doğu Perinçek 


Atina çıkışlı haber, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs revizyonist partilerinin ortak toplantı ve bildirisinden söz ettikten sonra, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de iç savaş kışkırt- 


yararlanacak ə Mem-Der 14 ve 
15. derecenin kalkmasını 
Istiyor 
HAB MERKEZİ 
Devlet o memurlarının ayrım gözetmeksizin bir üst dereceye terfi ettirilmelerini öngören yasa Önerisi, Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Bir defaya mahsus olan bu uygulamadan, halen askerlik görevini yapan devlet memurları ile emekli, dul ve yetimler de yararlanıyor 
Millet Meclisinin dünkü birleşiminde görüşüle rek benimsenen metne göre, halen aylık al-- makta olan personel öğrenim durumuna bakılmaksızın ve kadro koşu- 
(Devamı Sa.7 Sü. 9'da) 


“Gizli top- 
.“ başlıklı bir 


dayak yedim’ 


e Taksim Hastanesi, sanatçının sağ ve sol kolunda darp izi tespit etti 


kanıtlayan rapor aldı. 


burada Beşiktaş Emniyet Amiri Turan Güler tarafından yumruklandı. Vü cudunun çeşitli yerlerin de darbe izleri meydana gelen sanatçı, alkol mua 

(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


AP Temsilciler 
Meclisi: 


“Siyasi istikrar en önemli 


meseledir” 
Ecevit: ” Anayasa dışı 


ANKARA (ÖZEL) 
Adalat Partisi Temsilciler Meclisi "siyasi istikrarın en önemli mesele olduğunu belirterek, milletten güç alan yeni bir hükümetin kaçınılmaz olduğunu" kaydetti, AP Temsilciler Meclisinin Ankara'da üç gün süren toplantısının sonunda yayınlanan bildiriyi Parti Genel Sekreteri Nuri Bayar açıkladı Bildiride şöyle deniyor: “Memleketin iç, dış (Devamı Sa,7 Sü, 3'de) 


Ecevit kira tasarısı hakkında bilgi verdi 


Kira artışlarını hükümet belirleyecek 


ANKARA (ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit kiraların saptanması- nın ve artışının belli esaslara bağlanacağını açıkladı ve bu konuda hazırlanan yasa hakkında bilgi verdi. 

Başbakanın verdiği bilgiye göre kira konusundaki yeni uygulama- nın ilkeleri şöyle olacak. 

1) Noterde düzenle- 


(Devamı Sa.7 Sü.7'de) 


Denge Kawa 
Yazıişleri Müdürü ve Sahibi Ankara 
Sıkıyönetim 
Komutanlığı emriyle gözaltına alındı 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 


Denge Kawa dergisi 
Yazı İşleri Müdürü Abbas Cebe ve Sahibi Remzi 


Özgezer 12 Şubat günü Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının isteğiyle Diyarbakır Birinci Şubesi tarafından gözaltına alındılar. 


(Devamı Sa,7 Sü, 5'de) 


Çalıştığı gazınodan gece geç saatte ayrıldığı gerekçesiyle 2 gün önce gözaltına alınan sanatçı Müjdat Gezen, götürüldüğü karakolda dayak yediğini söyledi, Müjdat Gezen 2 ayn hastaneden dayak yediğini 


Sıkıyönetim Komutanlığının gece 01 .00'den sonra gazinoların çalışmaması kararına uymadığı gerekçe- 


siyle iki gün önce 01.05'te polisler tarafından yakalanarak Beşiktaş Karakoluna götürülen Müjdat Gezen, 


— Rum ve Türk 


volar mı denenmek isteniyor?” 


Mert Egemen 


Klerides, 


kesimindeki partilerin işbirliği yapmasını istedi 


LEFKOŞE (ÖZEN) 
Kıbrıs Rum kesimindeki 


gra muhalefet partisi # O ayakta durabiliyor tafa Hactahmetoğlu'nun önceki 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i artisinin kuruluşunu öğrenildi yesinin İsteği görüşmelerinin yarar + 
ları üzerinde dururken bu hafta açıklıyor 1976 seçimlerinde 40 üyeli 21 


(Devamı Sa,7 Sü, 6'da) 


ZAFER B/ 


Dün gece Langa'da polisin Hasan Çam adlı silah kaçakçısının evine yaptığı baskın sonucu, 27 adet ta banca ile 1000 mermi ele geçirildi 

Önceden Sefer Subaşı isimli kaçakçıdan iki adet silah satın alan polisler böylelikle Hasan Çam'ın başkanlığındaki Halit Dumankurt ve Sefer Subaşı'ndan meydana gelen 


! PERŞEMBE 


ul 1979 


350 KURUŞ 


Mustafa Cağalav 


© Mecliste çoğunluğu kaybeden UBP. 
üç bağımsızın desteği ile 


istanbul'da bir evde 
21 tabanca ele geçirildi 


| 
e m e 


İNİN TÜRKİYE | NİN TÜRKİYE DOSYASI — | by EREN RUS AJANININ İTİRAFI: 


"KGB, TÜRKİYE'DE TERÖR İÇİN ÖZEL ELEMANLAR EĞİTTİ” 


8. sayfamızda 


iran’ da yeni hükümet üyeleri açıklandı 


ir grup Moskova 


yanlısı Tahran'daki 
ABD Elçiliğini bastı 


Tebriz'de SAVAK ajanlarının ve Şah taraftarlarının saldırısını, ordu birlikleri ve halk püskürttü 

Sabit Yürürdurmaz 


İran'da Homeyni ve Başbakan Bezirgan hükümeti, 


mesi yolunda çağrılar Moskova taraftarı, bastılar 


sını işgal ettiler 


ABD olan Dubbs, 


görevine atanmıştı 


Tah 
ABD Büyükelçisi 
70 Amerikalıyı rehin alan saldırganlar, elçilik bina- 


çatışmaların durması ve silahların derhal teslim edilınlarken, dün sabah bir grup n'daki ABD Büyükelçiliğini 


William Sullivan ve diğer 


Moskovacıların giriştiği saldırı sırasında, iki saldır- 


(Devamı Sa, 7 Sü, 8'de) 


ABD'nin Afganistan Büyükelçisi öldürüldü 


WASHİNTON (AJANSLAR) 

ABD'nin Afganistan Büyükelçisi Adolph Dubbs dün kimliği bilinmeyen kişiler Kabil'deki BİK otelden kaçırılarak öldürüldü. 

Olayla ilgili ayrıntılı bilgi edinemediklerini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, daha geniş bilgi edinebilmek amacıyla Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçtiklerini bildirdiler. 

Dışişlerinin önde gelen diplomatlarından Afganistan'da Taraki yönetiminin bir darbe ile işbaşına gelmesinden sonra, büyükelçilik 


tarafından başkent 


\lkol muayenesi için gönderildiği Şişli Çocuk Hastanesinden “ mamıştır. Dayak yemiştir” 


raporu alan Müjdat Gezen 


ERa nan tA 


Mecliste 


üç kişilik şebekeyi ve silahların saklandığı evi ortaya çıkarttılar. Ancak çete başı Hasan Çam ele geçirilemedi 

Evde yapılan aramada Çatı katında özel bölmeler içine saklanılmiış 
27 tabanca ile 1000'e yakın mermi 
bulundu. Daha sonra eve gelen Ha san Çam'ın karısı ümmü Çam da görevliler tarafından göz altına alındı 


(Fotoğraf 


porem yaş yegen 


\lkol kullan 
AYDINLIK) 


M AA ME deme A 


Mustafa Hacıahmetoğlu'nun istifasıyla UBP'nin sandalye sayısı 19'a düştü 


Kıbrıs'ta hükümet buhranı doğuyor 


LEFKOŞE (ÖZEL) 

Kıbrıs'ta birkaç sal Birlik Partisi UBP'nin kurdu ğu Mustafa Çağatay nin sallandığı bildirildi. Son olarak UBP Girne Milletvekili Mus- 


ay önce Ulu 


güven oylamasına gidilebiliyor ve üyenin güvensizlik oyu ver- 


30 sandalvesi olan ve (Devamı Sa,7 Sü, A) 


RAVALPİNDİ 
Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Zülfikar Ali Butto hakkında verilen idam k ra rının infazını en az on gün ertelediğini açıkladı Yüksek Mahkeme, Butto' nun hakkındaki idam kararmın bozulması iste mini reddetmekle birlik te, savunma makamının 
vereceği dilekçenin 24 
Şubatta okunmasının sağlandığını bildirdi. 
(Devamı Sa, 7 Sü, 1'de) 


Mataracı, devletin 

tüccara 3,3 milyar 

lira kredi verdiğini açıkladı 


İZMİR (ÖZEL) 

Gümrük ve Tekel Ba kanı Tuncay Mataracı, 
Ege Bölgesi tütün piyasasıyla ilgili olarak sürdürdüğü incelemelerini anlattığı basın toplantı sında, tütün alımlarında uygulanan sistemin yan lış olduğunu, Türkiye'nin 
30 yıllık tütün mazisi bo 
yunca üretici tüccara peşkeş çekildiğini söyledi. 

Önümüzdeki günlerde bu doğrultuda çalışmalar yapacağını belirten Ra kan, lüccarın piyasadaki uygulamaları konusunda şunları anlattı: 

“Bana kalsa tüccarı ni- 

(Devamı Sa,7 Sü, 1'de) 


istifalarla azalan UBP'nin letvekili. sayısı, 


len üç bağımsız üyenin dışardan desteğiyle ayakta durduğu, UBP' nin bu üyeleri kazanamaması halinde hükümetin her an düşehi- 


uygulanan : yasalara 
„40 üyeli meclisin yedi ü- 


——e > 


(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


- SAVAK Türkiye Başkanı Ankara'da saklanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara'da bulunan 
İranlı öğrenciler, Büyükelçilik mensupları, İran Kültür Evi Öğretmen- ve diğer yurtsever İranlıların oluşturdukları “Devrimci Komite" dün Büyükelçilik alanı için- 
(Devamı 5a. 7 Sü, 6'da” 


mi Ecevit, İran'daki bu son istifa ile yeni hükümeti 


19'a düştü. UBP bu durumda Ti , Meclisteki salt çoğunluğu yitir-Hükümeti di Çağatay Hükümetinin ha- kutladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye, Başbakan Bülent Ecevit'in İran Başba kanı Mehdi Bezirgan'a yolladığı kutlama mesajı ile İran'daki yeni hükümeti resmen tanımış ol- 
(Devamı Sa, 7 Sü, 4'de) 


Ortak Pazar 
Komisyonu, 
Türkiye” ye yardım ndi konusundaki 


ile hükümet için 


önerileri hazırladı 


BRÜKSEL (AA) 
Ortak Pazar Komisyonu, Türkiye'ye vardımın artırılması konusundaki paket önerileri onayladı. 
Dışişleri Bakanlarının komisyon 6 Mart toplantisma sunulmak üzere hazır hale getirilen önerilerin, Türkiye'nin içinde bulunduğu mali ve ekonomik güçlükleri atlatmasına yardım amacıyla girişilen bir çaba olduğunu bildirdi. 

(Devamı Sa.7 Sü,7 de), 


Köşkteki birinci rösmi kabulden izlenimler 


Korutürk birlik konusunda kararlı 


ALİ HAYDAR NERGİS 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve eşi 1979 
un ilk resmi kabülünü Salı akşamı parlamenterlere verdiler. 1900'den fazla konuğun katıldığı resmi kabule AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in gelmemesi dikkati çekti. AP-CHP diyaloğundan yana parlamenterler bunu son günlerdeki birlik, beraberlik çabalarından dolayı "'Demirel'in Korutürk'e kızgınlığı" şeklinde yorumluyorlar kat resmi kabul boyunca AP Genel Sekreteri Nuri Bayar uzun süre Cumhurbaşkanı ile görüşlü. Demirel'den bir mesaj getirdi mi getirmedi mi pek belli olmadı ama uzun uzun sohbet etmeleri gözden kaçmadı. 
(Devamı Sa.7 Sü, 4'de) 


Dex-im'oğ 


t Kehys a Tozanlı 


SENESİ" SESLENİYOR 


Gayret 
Ya Anadolu SER 


Faşistler, Yenice'de 


uman 3 gn pies JIYATAL Omme 


3.2.1979— YENİCE 


Bucağımızda son günlerde faşistlerin sinsice planlar uygulayarak halkı kışkırtmak istedikleri görülmekte. 

Geçtiğimiz günlerde Ülkücü Gençlik Derneği binasında aşırı hareketlerde bulunarak, çeşitli marşlar söyleyen faşistler, bu sefer de halkı kışkırtmak ve olay çıkartmak için duvarlara "Katil Ecevit - Katil İktidar- 


MHP- Başbuğ Türkeş - Ya susacaksı- 


nız, ya da kan kusacaksınız"' gibi slo- 


KARAMAN ın 


6.2.1979—KARAMAN 


ALİ AYSAN 


Öğrenciler, öğretmenler, savcılar doçentler profesörler basının seçkin kişisi faşist terörün boy hedefi ve kahpe kurşunların kurbanı olmaya devam ediyor. Gerici iç savaş kışkır- 
- tıcılarının, kundakçıların katillerin aldığı her kurbanın arkasından sözlüyazılı; kınama protesto demeçleri ve kaybedilmeyecek zamanın kaybedilmesi , 


Oynanan oyun açık ve seçik. Oynayanlar Türkiye'nin mezar taşını yontmaya çalışan ya devlet başa, ya kuzgun leşe'hesabında olanlardır. Hesap yaptırılmıştır ve oyun devam etmektedir. Oynanan oyunun kuzgun leşe olmasına karşın. Ama şu biline ki bu perde oyunun son. perdesi ve 


VARTO 


Sesi 


30.1.1979—VARTO 


Bakanlar Kurulunun 7/16949 sayı, 11/Ocak/1979 Perşembe tarihli ve resmi gazetinin 16519 sayısında yayınlanan ve yürürlüğe giren kararına göre, ilçemize bağlı Boylu, Yeşilpınar, Kayadelen, Karapınar, Ocaklı, Şırasöğütler, Çayıryolu, Degerli, Özenç, Kumlukıyı, Yurttutan ve Karaköy köyleri ile Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyünde evleri 
1966 Varto depremindeafete uğrayan afetzedeler, Muş ili merkezine 
10 km. uzaklıkta ve imar plani dışındaki hazineye ve Devlet Üretme Çiftliğine ait Muratgören köyü çevresine yerleştirileceklerdir. 

Bakanlar Kurulu kararına göre ilçemize bağlı 12 köy halkı Muş iline bağlı Muratgören köyüne yerleştirilecekler ve burada bir köy kent kurulacaktır. 

Ancak bu köylerdeki kişilerden aldığımız bilgilere göre, bu kararın Kanunlaşmasınden evvel birtakım kişilerin bu köylerdeki halkı Murat. 
gören köyüne gitmek için ikna ettikleri ve bu amaçla ilgili köy muhtarlarını da harekete geçirerek mü- 


snor” SESİ 


30.1.1974—S5INOP 


Son günlerde Sinop adeta "Yoklar şehri" haline gelmiş çeşitli deterjanların yanı sıra bazı temel ihtiyaç maddeleri de bulunmaz olmuştur. 


Edinilen bilgiye göre, her tür deterjan piyasadan tamamen kalkmıştır. Aynı zamanda sigara ve gaz- 


Eğirdir 


7.2.1979 EĞİRDİR 


Isparta'ya bağlı Yakaören köy halkı beş derslikli ilkokula verilen öğretmenlerin hatırlı kişiler olduğunu belirterek bunların okul müdürü de dahil hepsininde şehirde kaldıklarını Eğitim enstitüsünde okuyan öğrencilerin de okula öğretmen olarak verildiğini söylediler. 


[BULMACA] 


SOLDAN SAĞA: 1) Milyonlarca yıldız sisteminden oluşan gök adalarına denir - Tersi körü körüne bağlanılan inanç, dogma 2) Acı, üzüntü - ABD nin Teksas eyaletinde bir petrol kenti, 3) Dünyamızın da içinde bulunduğu gökadanın adı, 
4) Tersi uçakların iniş alanı - Kimyada Magnczyum'un simgesi - Tersi ku yasayışını anlatan kısa şiir ya da düzyazı 
5) Bir renk - Üye - Binlerce yıl önce ya- 


halkı kışkırtıyor 


ganlar yazdılar. 

Edindiğimiz bilgiye göre Cuma akşamı duvarlara slogan yazanların içinde belediye ile ilişkisi bulunan bir memurun bulunduğu (“ve yazıların belediyenin direk boyaları ile yazıldığı ileri sürülüyor. Olay Yenice'de tepki ile karşılanırken; görüşlerini aldığımız Yeniceliler "jandarma ilgililerinin bu olayı aydınlatarak, gerekli tahkikatta bulunmalarını" istediler. 


Terör ve hükümet 


oyuncuların akıttıkları demokrasi kanında boğulacakları son perdedir. 
ETERN 

Bugün denge siyaseti adına dengesizleşen Ecevit Hükümeti, halkına olan sorumluluğunu ve borcunu ödeyebilmek için iyice dengesizleşme- den cesur kararlar almak ve hesaplaşmayı gündeme getirmek sorunuyla karşı karşıyadır. Oynanan oyunda blöften başka kozları ve yöntemleri olmayanlara karşı Türkiye'den yana bütün güçleri faşizmin kundağı gerici iç Savaşa karşı seferber etmek ve sergilenen oyunun perde arkasındaki odaklarını açığa çıkarmak, oyunu bozmak ve hesap sorma zamanıdır. 
Hesap sormayanlar ve soramayanlar şunu da iyi bilmelidirler ki kendi sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır. 


İlçemize bağlı 12 köy halkının Muş'a bağlı Muratören köyü çevresine yerleştirilmesi kararı 


Tepkiyle karşılandı 


racaat etmelerini sağlamışlardır. Bu kişilerin bu girişimi, ileride politik» amaçları doğrultusunda kullanacakları ve istismar edecekleri belirtil. 
mektedir, 


Bu arada, bir, günlük gazeteye yaptığı açıklamada, Muş ili CHP Milletvekili Burhan Galip Şavlı da bu girişime karşı çıkarak, deprem- den sonra Varto'da halkın sorunla - rının çözülmediğini, buna karşın 
12 köy halkının zorla göçettirilmek 
istendiğini belirtmiştir. 


Öte ilgili köyler halkının da Bakanlar Kurulunun bu kararlarından hoşnut olmadıkları ve köylerine yakın yerlerine konut yapılmasını istedikleri öğrenilmiştir. 


Bunun birtakım sakıncaları olduğunu belirten köylüler, geçimlerinin nasıl sağlanacağının garantisi- nin olmadığını ve köylerindeki arazı ve hayvanlarına bakimın güçleştirildiğini söylemektedirler 


Sinop "yoklar” 
şehri haline geldi 


yağı kuyruklarının da gittikçe uzadıgı Sinop ilinde, yurttaşlar "Yetkililer, ne yapıyorlar, piyasa kontrolü yapılsa herhalde halkın temel ihtjyaç maddeleri kendiliğinden yine píyasaya geliverir” diyerek belediyenin ve valilik makamlarının kontrolleri sıklaştırmalarını istemişlerdir 


Yakaören köyü,öğretmen sorununa çözüm bekliyor 


Yakaören'liler ilkokullarındaki öğretmen sorununun bir an önce çözümlenmesini isteyerek bir öğretim yılı içinde bir kaç defa öğretmen değişiyor. Bu yüzden çocuklarımız öğretmen değişikliği yüzünden iyi yetişmiyor diye konuştular. 


FİKİR MEYDANI Ortaokullardaki resim dersleri üzerine 


RTAOKULLAR- 

DA uygulanmakta olan resim dersleri müfredat programının genel amaçları doğrultusunda ve öğrencilerin duygularını, düşüncelerini çizgilerle, renklerle kısacası resimle anlatmalarına elverişli değildir. Bunu birçok nedene bağlıyoruz. 
Ama en önemli neden resim dersinin bir sınıf için haftada sadece bir tek ders saati olarak uygulamaya konmasıdır. Evet; haftada sadece bir tek ders saati vardır... 


45-50 kişilik bir sınıfa giriyorsunuz. 40 dakikalık ders içinde önce yapılacak resmin konusunu anlatıp öğrencilerde motivasyon o sağlıyorsunuz. Uygulamaya geçiyor, her öğrencinin çalışmasını izliyor, uyarılar- da bulunuyorsunuz. Sonra resimler tamamlanacak bitirilmiş olan resimlerin tümünü öğrencilerin karşısına koyacak eleştirecek, eleştirileri yönlendireceksiniz. Ve yeni çalışmalar için önerilerde bulunacaksınız. Bir resim dersinin süreci bu çizgiyi izler. Aksi taktirde rencilere tek bir şey öğretemezsiniz. Oysa çocuklar kara kalemle çizdiklerini bir türlü bitiremiyor, renkli çalışmalarinda ise bir iki renk sürmeden zil çalıyor. 


Öğrenciler derse girmeden önce kalemlerini, sulu boyalarını, fırçalarını, resim kağıtlarını, resim dosyalarını üçer kişi oturdukları resim yapmaya elverişsiz sıraların üzerine koyarak derse ha- 


Tunç Ak 


Resim-İş Öğretmeni 


zırlanırlar. Artık ders boyu hatasız kazasız çalışabilmek için put gibi duracaklardır. Sağa sola dönmek yok, arkaya öne bakmak yok. Kirlenen suyu değiştirmek için gürültülü yürümek yok. Bir şey dökmeden, devirme- den, girip çıkacaksın. Bir kovaya kirli suyu boşaltıp, bir kovadan temiz suyu alacaksın. Konu verilirken anlatıma aktif olarak katılacaksın. Ayaga kalktığında sulu boya kutusunu yere düşürmeyecek, su kabını devirip suyu dökmeyeceksin. 
Böylesine dikkat gerektiren çalışmayı gerçekleştirmek bir dereceye kadar mümkün oluyor. 
Ama; ders fırtına hiziyla göz açıp kapayana kadar gelip, geçiveriyor. 
Zil çalınca . 45-50 kişi elinde fırçalarıyla işlerinden başlarını kaldırıp soru dolu bakışlarını size yöneltiyorlar. On- 


lara ancak şuiki cevaptan birini verebilirsiniz. 1— Evlerinizde tamamlaya- 


caksınız. 2— Gelecek hafta aynı konuya devam edeceğiz. 


Ana-baba resim yapmayı haklı olarak diğer dersler gibi görmediğin- den evlerinde resim üzerinde çalışırken çocuğa "birak artık resimle uğ- 


raşmayı, derslerine çalış" diyor. Ana-baba res- 


min eğitimin zevkle 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


ESKİŞEHİR 


Çukurhisar halkın dilinde hâlâ köydür, ama resmi kayıtlarda adı kasaba olarak geçer. Buna rağmen Tekel bize az sigara verip köy muamelesi yapıyor. Bu durumda halkın sigara ihtiyacını karşılayamıyoruz. Şu anda sigara sıkıntısı tüm ülkede var, ama bizimki her zaman geçerli olan bir sıkıntı, Bizim defteri- 


yapılan dinlendirici bir dalı olduğunu biliyor. 
Yanında, öğretmen olmadan yapılan resmi, dersten ayırıyor. Zevk için yapıldığını düşünüyor. Çocuk "öğretmenimiz evde yapın dedi" diyerek itiraz edince anababanın kafasında çelişkiler beliriyor. 1— Kendi başına bu çocuk, bu resmi şimdi nasıl yapacak? 
Yapamaz ki. 2— Bırak yapsın. Belki yapabilir. 
Ama diğer dersler ne olacak? 3— Ben yardım etsem mi acaba? Ama ben de bunu hiç bilmem. 4— Liseye giden Ali'ye söylemeli. O çok güzel resim yapıyormuş. 
Bütün bu çelişkili düşünceler pratiğe döküldüğünde onarılması çok zor olan zararlara yol açıyor 


Diğer yandan bir sonraki haftadaki derste çocukları kaldıkları yerden aynı konuya devam ettirmek resmi badana yapmak veya yerleri süpürmek gibi bir beceri derecesine düşürmektedir. 
Oysa aynı konu için çocuğa ilk haftadaki heyecanı tattırmak gereklidir. 
Bu ise hafta içerisinde meydana gelen çeşitli degişiklikler nedeniyle mümkün olamiyor. Çocuk resim yaparken ara verecektir. Hatta etrafına gösterip olup olmadığını soracaktır. Bu ara ver- 


Çukurhisar köyü bakkalı Ömer Ay: 


meler zaman yetmezliği nedeniyle ya da evdeki müdahalelerle zoraki olursa çocuklar en çok sevdikleri resimden soğumaya başlıyorlar. Dersin çok masraflı hale getirilmesi ve bazen not zoru kallanılması , soğukluğu daha da artırıyor. 


Bütün bunlara karşın 
1000 “ortaokul öğrencisinin 999'u resim yapmayı çok sevmektedir. 
Hatta resim dersi için onların dersidir diyebiliriz. 
Bu konuda resim öğretmeni ressam Cemal BİN-GÖL'ün araştırmalarını toplayarak yazdığı Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanmış “RESİM NE- 
DİR Nasıl Yapılır, Nasıl 


Öğrenilir?" adlı kitabı öğreticidir. 
Öğrenciler resmin 


nasıl zorlu bir uğraş olduğunu bilmektedir. Gerçekten resim yapmak öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu konuda ana baba ve öğretmenler de aynı kanıyı taşımaktadır. 
Atatürk de bir resim sergisinde "Efendiler mebus olabilirsiniz, başvekil olabilirsiniz hatta reisicumhur v'abilirsiniz ama sanatkar olamazsınız" diyerek halkın düşüncelerine katılmıştır. Bir dönemde ise tüm güzel sanatlarla ilgili derslere adeta saldırılmıştır. Bugün temel ders olduğu halde ortaokullarda resim dersi- 


Tekel bize eşit davranmalıdır 


mizde dördüncü sınıf bakkal olduğumuz yazılı ama Tekel bize beşinci sınıf üzerinden muamele yapıyor. Oysaen azından bizim ikinci veya üçüncü sınıf olmamız gerekir 
500 hanelik bir köyle 
3000 hanelik bir Kasaba 
bir tutulabilir mi? Biz Bakkallar ve Bayiler Derneğine üyeyiz. Dernekte her zaman şehir bakkal. 


Yoldan geçerken başınızı yukarıya kaldırdı-Zınızda koca koca ilanlan görürsünüz. Hiç aklı. 
nıza geldi mi bu ilanların bu kadar yükseğe nasıl 


asıldığı? Sanırız Böhler'in, Rulman ve 


Makina 


Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin ortaklarının 


şamış olan canlıların, taşlar üzerinde kalmış izlerine denir, 6) Titreme, kaslar- da katılık ve istemli hareketlerde azalma gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalık- Bir harfın okunuşu. 7) Bir şirket türü, 8) Anlaşma, devletlerarası anlaşma - Güzel duygu uyandıran, zevkli. 


YUKARIDAN AŞ/ : 1) Hitler'in Nazi Partisinin gizli polisi, 2) 1867'de Rusya'nın ABDye sattığı Amerika kıtasındaki yarımada, 3) Soyadı Adlı olan Klasik Türk Müziği bestecisi - Tersi kutsal ışık, parıltı, 4) Tersi sebze yaprağı veya içyağı ile sarılarak pişirilen yemeklere denir. 5) Işık, aydınlık. 6) Hesap uzmanı, muhasebeci. 7) Tersi Moğolistan'da büyük bir çöl - Tersi su kabı, 8) Tersi Kimyada Lityum un simgesi - Belli bir iş için ayırılan belli miktardaki para, 9) ABD'ye bağlı Hawai takımadalarının mer- 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 2345678910112 


kezi kenti, 10) Kimyada Berilyum'un simgesi - Duman izi - Numaranın kısa Yazılışı, 11) Çok kısa zaman - Dikme işi. 12) Tersi birşeyin ortaya çıkarılmasına kadar harcanan pini 


maloluş. 


aklına da hiç mi hiç düşmemiştir. Reklamcılar planlar, tabelacılar hazırlar ve filanca şirketin reklam tabelası Karaköy'ün yüksek binalarından birinin duvarına asılır. 

Peki kim asar? İşte bu önemsizdir onlar için işçi tutulur. Genellikle de genç işçiler. Çünkü yaş lının canı dayanmaz, başı döner de düşüve. 
rir. Genç işçi ise, duvara tırmanıp, üç beş kuruşa tabelayı asar, 

Gerçekten kaç lira almaktadır bu resimde görünen ipe bağlanmış bir tahtada oturan işçi? Biz merak ettik. Yanına gittik ama bırakmadılar soralım. Patronu, ustası olacak bir bay, ne soracaksanız bana sorun dedi. Ve sigortalıdır diye kestirip attı. 

Uzun uzun seyrettik. Neyse başına bir iş gelmeden, işini bitirip de aşağıya indi. 


larıyla eşit muamele görüyoruz. Tekel de bize eşit davranmalı ve köyümüzün bu sıkıntısını hafifletmelidir. Ayrıca bu konuya derneğimizin daha çok eğilmesini istiyoruz, 


Aynca bütün Türkiye '- de olduğu gibi köyde de deterjan ve margarin sikıntısı had safhada. 


Gazete konusunda ise sadece gazetenin köye ulaşımı konusunda sıkıntı çekiyoruz. Gazeteleri getiren araba, gazeteleri köyün dışından geçen asfal- ta atıp geçiyor. Biz de sabahan köründe yola çıkıp gazetelerimizi o alıyoruz. 
Bazen araba unutup geçiyor, Eğer araba gazete - leri köyün içine birakırsa büyük bir derdimiz hal. 
lolmuş olacak, Baş bayi- nin bu durumla ilgilenmesini ve gazeteleri postaladığı araba ile görüşmesini istiyoruz. 


nin haftada bir ders saati. 


içinde işlenmesini zorunlu kılmak aynı düşünce- nin izlerini taşımaktadır. 
Haftada bir saat, varla yok arası, olsa da olur olmasa da, kuru gürültü- ye gelmiş gereksiz, ıvır zıvır bir ders görünümün- 


de olan bu uygulamadan ' 


en kısa zamanda vazgeçilmelidir. Bir Atatürk'ün dediğine bakin bir de geçmişte resim, müzik derslerine ıvır zıvır diyen yetkilinin dediklerine. 
Bizler ıvır zıvır uygulaması değil, olamazı oldurma uygulaması yapıyoruz ve bunda kararlı- 


yiz. 


Dersimiz en az haftada iki ders üst üste olmalıdır. Kendi dersleri için çocukların 1979 yılinda böyle bir istekte bulunmaları en doğal hakkıdır. Yenetekli yeteneksiz ayırmadan seçip seçmemesine bırakma- dan onlara bu olanağı sağlamalıyız. Seçmeli resim dersi iki saat temel resim dersi bir saat olamaz. Resim dersi seçmelilere oranla daha fazla bir zaman içinde işlenmelidir. Son derslerden sonra iki saat resim dersi işlenebilir. Cumartesi ve pazar günleri sanat eğitimi günleri olarak degerlendirilebilir. Çalışmalar sanat galerileri, resim, müzik salonları gibi yerlerde  birleştirilebilir. 
Resim, müzik, folklor, tiyatro çalışmaları için okul binalarına ek binalar yapılabilir. Ama ilk aşamada resim dersi ortaokullarda zaman geçirmeden iki ders saati- ne çıkarılmalıdır. 


SIVAS 


Cumhuriyetin 56. yılında, karanlıkta ders yapılır mı? 


Nahiyemizde elektrik bulunmamasına rağmen ödenek ayrılıp, bu yıl öğretime açılan ortaokulumuza elektrik ve sira verilmedi. Akşam saatlerinde öğretmenler karanlıktan ders yapamadıklarını söylüyorlar. Bir süre önce bu mesele için Milli 


Eğitim Müdürlüğüne başvurduk. Ama halen bu meselemizin giderilmesi için hiçbir çalışma yapılmadı. Geçtiğimiz yıl, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 50 tane eski sıra verildi. Daha yeni öğretime açılan bir okula eski sıra vermelerinin ge- 


reksiz olduğu görüşündeyim. Ayrıca okula elektrik verilmesi gereklidir. 
Verilen bu sıralar ihtiyaca cevap vermemektedir. 


Karayün Nahiyesi 
Muhtarı 
Hasan Mermer 


KONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Yeni Kamyon Garajındaki mülkiyeti Belediyemize ait kahvehane 2490 sayılı kanun ve şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilmesi hususu kapalı zarf usulü artırma yoluyla ihale edilecektir. 

Bir yıllık kira muhammen bedeli 150.000.— lira olup, geçici teminatı 


8.750 — liradır. İhalesi 27/2 


nince yapılacaktır. 

İhaleye gireceklerin ihaleden bir gün önce Belediyeden yeterlik belgesi almaları ve 2490 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını 1 saat önce Encümen kalemine vermeleri şarttır. Postadaki ge- 


cikmeler nazarı itibare alınmaz. 


edileceği ilan olunur. 


/1979 Salı günü Saat 15.15'de Belediye Encüme- 


Şartnamenin Belediye Başkanlığından temin 


(Basın: 11457 — 174) 


lütfü oflaz 


Komünizm nedir? 


Evet... Nedir komünizm? 

Sağ'da kim, ne düşünüyor onun hakkında? 
Bunu gözleyeceğiz bugün. A 

Dilerseniz bu soruyu önce bir AP'liye sorá“ hm: 

“Komünizm nedir sizce?" 

“Bence komünizm mülkiyet düşmanlığıdır. 
Devletçilik hayranlığı, özel teşebbüs düşmanlığıdır..." 

Şimdilik burada keselim ve aynı soruyu bir MSP'liye yöneltelim: 

“Komünizm nedir sizce?" 

“Bence komünizm din düşmanlığıdır. Kutsal kitap cami, ibadet düşmanlığıdır..." 

AP'li, MSP'li böyle diyor. Ya MHP'li ne diyor? 

“Komünizm nedir sizce?" 

“Bence komünizm moskof hayranlığıdır. 
Millet ve milliyetçilik düşmanlığıdır..." 

Sorduğumuz bu soruya alacağınız cevaplar —bu kesimde— her seferinde aşağı yukarı aynıdır. 

Aynı soruya farklı cevapların alınışı ise şundandır. AP'li mülkiyet, MSP'li din, MHP'liyse millet faktörünü ön plana çıkartmaktadır. 

Arada sadece küçük nüanslar vardır. 

Ama aşağıda soracağımız soruya verilen cevap her üç kesimde de (AP, MSP, MHP) tereddütsüz aynıdır: 

“Kimdir komünist ülke? Bir örnek verir misiniz?" 

Hep bir ağızdan tek cevap: 

“İlk aklımıza gelen Rusya'dır!" 

+k 

Uzatmayalım. Sözü şuraya getirmeyi amaçlıyoruz. 

Bizde komünizmle, Rusya adeta özdeşleşmiş gibidir. i 

Böyle olunca da Rusya'ya tarihten gelen düşmanlık, ister-istemez komünizm düşmanlığına dönüşüvermektedir. 

“Fi tarihinde bizden Kars'ı istediler..." 

“Erzurum tabyalarında atalarımızı şehid ettiler..." 

“Ellerinden gelse boğazları ele geçirmek niyetindeler..." 

##* 

Dolaşın Anadolu'yu... 

Sorun yukarıdaki soruyu... 

Hiç şüpheniz olmasın çoğu CHP'liler bile aynı yanıtı vereceklerdir size. 

Birazcık mahçup tavırla da olsa akıllarına takılan şu mefhumu kulağınıza -fısıldayacaklardır: 

“Komünizm'de her şey gibi kadınlar da ortaklaşa kullanılırmış doğru mu?" 

*** 

Maalesef kafalar böylesine yanlışlarla şartlandırılmıştır. 

Öyleyse bize düşen kitlelerin kafasındaki yanlış şartlandırmaları söküp atmak, kafaları berraklaştırmaktır. 

Onu da yarınki yazımızda yapacağız. 


İLAN 
İSTANBUL 14. ASLİYE 
HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1978/448 


Davacı S.S. İstanbul Oto Sanayi Yapı Kooperatifi Vekili tarafından davalılar Soyer Hafriyat Yol İnşaat ve Taahhüt İşleri Ltd vs. aleyhlerine açılan tescil davasında: 

1— CEMALKAYA 

Bay Sungur Sokak, No: 158 Pangaltı-İstanbul 

YAKUP İNCE 

6.11.1973 tarih ve 11936 No, yevmiye il ipkaen ( Adresi bilinmiyor) 

SALİH YAŞAR 

Levent Oto Sanayii Sitesi - İstanbul. 
İHSAN ERGÜN ERDEM 

Levent Oto Sanayii Sitesi, İstanbul ŞABAN CENGİZ 

Büyükdere Asfaltında mukim, 

Ayazağa - İstanbul 

HİKMET GÜRLER 

Atan Caddesi, No: 2 Çağlayan-İstanbul. 
BİLAL YELKENCİ 

Nevşehirli İbrahim Paşa Cad. Kıyak Sok. No:8 Fatih - İstanbul. 

HÜSEYİN HÜSNÜ GENAN 

Y.Kemal öktem Sokak, No, 8 Gültepe - İstanbul. 

KERİM ÖZCAN 

Levent Karşısı Emniyet Evleri, 

Cem Sokak, No: 20 İstanbul. 
NURHAYAT GÜVEN 

Halaskargazi Cad. Cevher Apt. No:391 İstanbul. 

REFÜL İLDİRİCİ 

Halaskargazi Cad. Cevher Apt. 

No. 391'de mukim, İstanbul. 

İSMAİL HAKKI GENAN 

Y.Kemal Öktem Sokak, No. 8 

Gültepe - İstanbul. 

MAHMUT ERDEM 

Kent Pasajı, No: 3/9 Şişli-İstanbul. 
SÜLEYMAN UÇAR 

Kent Sineması üstü Kat:3 No:9 

Şişli - İstanbul. 

NİYAZİ ÇAKIR 

B.Dere Asfaltı, Bulut Polikliniğinde 34/1, Mecidiyeköy - İstanbul. 

ALİ ÇİMEN . 

Büyükdere Asfaltında mukim 

Ayazağa - İstanbul. 

MOİZ ESKİNAZİ 

Abidei Hürriyet Cad. 69/1 Şişli - İstanbul. 


Yukarıda yazılı adreslerde mukim davalı asillere yapılan tebligatlar bilatebliğ iade edilmiş ve bu adreslerden yaptırılan zabıta tahkikatları ile de yeni adreslerinin tespiti mümkün olmadığın- dan kendilerine dava dilekçesinin ilanen tebliği- ne ve yargılamanın 18.4.1979 günü Saat 11.30'a bırakılmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Karar gereğince duruşma gününde bizzat mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinize kanuni bir vekil tayin ettirmeniz, aksi takdirde hakkınızda gıyap kararı çıkarılacağı hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 1 ay müddetle ilanen tebliğ olunur, 30.1.1979 
Katip Hakim 9083 


(Basın: 1106 — 177) 


15 Şubat 1979 


Törene 100 bin kişi katıldı 


Yugoslavya Devlet Başkan Yardımcısı 


© <ordeli'in bloksuzluk hareketine önemli teorik katkıları olmuştu 


Kardelj toprağa verildi 


BELGRAD 

Tito'nun silah arkadaşı ve Yugoslav Komünistler Birliği'nin teorisyeni Edvard Kardelj 100 bin kişinin katıldığı bir cancze töreni ile toprağa verildi. 

5 yıl önce yakalandığı kanser hastalığından kurtarılamayarak Cumartesi günü hayata gözlerini yuman Kardeljin cenaze törenine çeşitli devletlerin temsilcileri ve çok geniş bir halk topluluğu katıldı. T 

Orta Doğu gezisini iki gün önce bitiren Devlet başkanı Tito, Kardelj'in küllerinin bulunduğu hükümet binasına giderek saygı duruşunda bulundu ` ancak, iki saat kadar süren cenaze törenine katılamadı. Tito'nun sağlık nedenleri yüzünden törene katılmadığı tahmin ediliyor. 

69 yaşında ölen Kardelj, Moskova ile Belgrad yönetimleri arasında 1948 yıllarında başlayan görüş ayrılığının nedenlerini etraflı incelemelerle açıklamaya çalışmış, bloksuzluk hareketine çok önemli teorik ve siyasi katkıları olmuştu. 


Vietnam kendi ülkesinde yaşayan Çin asıllı göçmenlere eziyet yapmak ve sürgün elmekle kalmıyor, Çin sınırında yeni yeni saldırı ve kışkır. malara da başvuruyor. Resimde Vietnam'ı terk eden Çin asıllı 


göçmenler görülüyor 


E Vietnam'ın saldırıya geçtiği Hunan bölgesi, daha önce de Çinli göçmenlerir 


Vietnam askerleri üç Çinliyi öldürdü 


HONG KONG (THA) 

Çin'in Hunan ve Kiangsi bölgelerinde sınırı geçen Vietnam askerlerinin üç Çinliyi öldürdükleri açıklandı. 

Yeni Çin Haber Ajansı tarafından verilen habere göre, Vietnam askerleri giriştikleri saldırıdan sonra üslerine dönerken, bir Çin askerini de tutsak olarak götürdüler, 


zorla sınır dışı edilmeleri olaylarının patlak verdiği bir bölgeydi 
Ajansın haberinde, Vietnam askerlerinin, ayrıca, iki treni durdurarak makinalı tüfek ateşi açtıkları, lk ORN ve bazı vagonları tahrip ettikleri belirtil-Bu açıklamaların ardından, Hanoi radyosu da 


yayınında, saldırganın kendileri olmadığını, tersine Çin'in Vietnam topraklarına girdiğini iddia etti. 


Bir Hindistan Dışişleri Bakanı, 1962'den beri ilk defa Pekin'de... 


Hindistan Dışişleri Bakanı Vajpayee, 1962'den bu yana Çin'i ziyaret eden ilk Hindistan devlei yöneti cisi. 


Frankfurt-Pekin havayolu seferleri için anlaşma yapıldı 


© Batı Almanya ile Çin arasında ticari hava yolu bağlantısı kuruluyor 


HONG KONG (AP-AA) 

Batı Alman Hava yolları Lufthansa'nın bölge müdürü Kar Ambrosius, Batı Almanya ile Çin arasında ticari hava yolu bağlantısı kurulması için anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Çin Sivil Havacılık Örgütu nün Pekin'den Frankfurt'a, Nisan ayından itibaren haftalık uçuşlar düzenleyeceği, Lufthansa'nın da Ekim ayından sonra Frankfurt-Pekin hattını işletme- ye açacağı öğrenildi. 

Bu hafta başında bir Alman havacılık heyeti ile Çin'den dönen Ambrosius, anlaşmanın geçtiğimiz hafta içinde sonuçlanan görüşmelerden sonra imzalandığını bildirdi. Lufthansa'nın yeni uçuşlar için DC-10 uçakları kullanacağı belirtiliyor. Çin Sivil Havacılık Örgütü ise Pekin- 

Frankfurt seferlerini Boeing 707 tipi uçaklarla -yapacak. 


Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua, 
Hindistan-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi 


© Vojpayee'nin gezisinin geçen Ekim ayında gerçekleşmesi beklenirken, 


Moskova'nın baskısı üzerine ertelenmişti 


AJANSLAR runlu kıldığını söyledi. 

Çin Dışişleri Bakanı Vajpayee, “Samimi gö- 

Huang Hua, resmi bir zi- rüş alış-verişi ile ilişkileyaret için Çin'de bulu- rimizde karşılıklı güvenan Hindistan Dışişleri ni yeniden sağlayabili-Bakanı Vajpayee ile yap- riz.. dedi. 


tığı görüşme sırasında, iki ülke arasındaki farkbliklarn ilişkilerin gelişmesini engellememe- si gerektiğini söyledi. 
"Aramızdaki farklılıkları gidermeye, ortak noktalarımızı tanımlamaya ve iki ülke arasındaki ilişkileri sürekli olarak geliştirmeye çalışmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Çin Dışişleri Bakanı, Çinin, Hindistan'ın komşuları ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmasını övgüyle karşıladıklarını belirtti. 
SAMİMİ GÖRÜŞ 
ALIŞ—VERİŞİ 
Hindistan Dışişleri Bakanı Vajpayee de yaptığı konuşmada, iki ülkenin çıkarlarının, saygı ve işbirliği temellerinde kurulmuş yeni ilişkilern geliştirilmesini zo- 


1962 yılından bu yana, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Hindistan yöneticisi olan Vajpayee ile Çin Dışişleri Bakanının yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında var olan sınır anlaşmazlığı sorununu ele aldıkları bildirildi. 

İki Dışişleri Bakanının görüştükleri diğer konular arasında Güney- doğu Asya'daki gelişmeler, özellikle de Kamboçya'nın işgali konusunun yer aldığı belirtildi. 

Bilindiği gibı, Hindistan Dışişleri Bakanının geçen Ekim ayında yapması gereken bu ziyaret, 

iği'nin baskısı ve Hindistan'ı, aralarındaki "özel ilişkileri.. 
göz önünde bulundurması konusunda uyarması üzerine ertelenmişti. 


Finlandiya tipi bağımsızlık... 


Finlandiya Devlet Başkanı Kekkonen'in Brejnev'e teslimiyet si yaseli 


içişlerine karışmada daha da pervasızlaşmasına yol açıyor 


Finlandiya'da seçimlere beş hafta kala 


BREJNEV, FİNLANDİYA 


"KOMÜNİST” PARTİSİNİN HÜKÜMETE KATILMASINI İSTEDİ 


HELSİNKİ 
Geçtiğimiz hafta içinde Brejnev'in daveti üzerine Sovyetler Birliği'ne giden Finlandiya "Komünist" Partisi heyeti, gezisini tamamladı. Görüşmeler sırasında Moskova' nın Finlandiya'da "Komünist" Partisinin de katılacağı bir koalisyon önerdiği öğrenildi. 
Moskova yönetiminin, 
Finlandiya seçimlerine 5 
hafta kala böyle bir öneride bulunması çeşitli tepkilere yol açtı. Ancak "Komünist" Partisi heyeti, Kremlin'in Finlandiya nın iç işlerine karışmak isteğinde olmadığını iddia ederek, tepkileri yatıştırmaya çalıştı. 


MOSKOV A'Y 2 
YETMİYOR 


Finlandiya'da iktidar- da bulunan sosyal-demokrat Sorsa hükümetinin Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler içinde olduğunu kaydeden gözlemciler, Finlandiya "Ko- 


münist' Partisi içindeki ayrılığın önemine değiniyorlar. Parti Başkanı Saarinen, örgüt İçinde güçlü bir durumda bulunuyor. Ancak başında 


Sinisalo'nun bulunduğu azınlık muhalefet grubu, Moskova'ya çok sıkı bir şekilde bağımlı. 

Saarinen, hükümet 
Başkanı Sorsa ile olumlu ilişkiler kurmaya çalışırken, Moskova yanlısı Sinisalo, hükümeti sık sık eleştiriyor. 

Finlandiya ve Sovyetler Birliği “Komünist” Parti heyetlerinin görüşmelerindensonra yayınlanan ortak bildiride "Uluslararası durumun olgunlaştırılması” gerekçesiyle şu görüşlere yer verildi: “Her iki taraf da, emperyalist planları boşa çıkarmak, yumuşama sürecini derinleştirmek, halkların güvenliğini ve barışı sağlamlaştırmak için toplumun geniş kesimleriyle birleşmenin önemini vurguladı. Komünistler, sosyalistler, sosyal-demokratlar ve diğer akımlar bu amaçlara hizmet etmek amacıyla birleşmelidir.” 

Ortak bildiride, Batı- da gelişen direnme eğilimine karşı duyulan kuşkular ise şu cümlelerle ifade edildi: Sovyetler Birliği ile Finlandiya arasındaki dostluk bağlarını zedelemek isteyen sağ çevreler, son zamanlarda 


özellikle Finlandiya sınırlarında faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.” 


Finlandiya - Sovyetler Birliği partilerinin ortak bildirisinde, Çin Halk Cumhuriyetine ve Demokratiktik Kamboçya' 
ya yöneltilen saldırılar da dikkat çekti. 


FİNLANDIYALILAŞ— 
TIRMA 


Bilindiği gibi, Batılı gözlemciler, Kremlin'in Helsinki ile ilişkilerini inceledikten sonra, Rusya' nın hegemonya kurma yöntemlerinden birini de “Finlandiyalılaştırma" o- 


larak nitelediler. Bu term, Moskova yönetiminin, küçük veya orta 


büyüklükteki bir ülkeyi özellikle ekonomik baskı ve askeri saldırı teh- 


Moskova'nın, Finlandiya'nın 


didi ülkenin siyasetini yönlendirmeyi ifade ediyor. 


¿ 


altında tutarak, o 


AET Komisyonu Başkanı 


Jenkins: ”AET, Çin ve ABD ilişkilerine büyük önem 


veriyor” 


LÜKSEMBURG (ANKA) 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Komisyonu Başkanı Roy Jenkins, topluluğun bölge içi alış-verişten çok, üyeler dışındaki ülkelerle ticarete yönelmesi gerektiğini söyledi. 

Roy Jenkins, Lüksemburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Topluluğu'nun Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti. 

Topluluk bütçesinin yüzde 70'den fazlasının tanm alanındaki harcamalara ayrıldığına değinen Roy Jenkins, üye dokuz ülkede nüfusun ancak yüzde 7'sinin tarımla uğraştığına dikkat çekti. Jenkins bu nedenle AET'nin tarım dışındaki alanlara eğilmesini istedi. 

AET Komisyonu Başkanı Roy Jenkins, AET' nin en kısa zamanda uzun vadeli bir enerji politikası oluşturmak zorunda olduğunu da kaydetti. 


Roy Jenkins 


Fransız Dışişleri Bakanı, Moskova gezisini 


© Fransız siyasal çevrelerine göre, 
Kremlin yöneticileri 
Gıscard hükümetinin yeniden silahsızlanma konferansına katılmasından yararlanarak 
Paris'i yumuşama sürecine 

sokmak istiyor 


tamamladı 


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-François Poncet 


PARİS (ÖZEL) 


Fransa Dışişleri Bakanı Jean François-Poncet Moskova'ya yaptığı üç günlük resmi ziyareti tamamlayarak Paris'e döndü. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile temaslarda bulu- 


nan François-Poncet, Kremlin yönetiminin 
Mart ayının sonunda Fransa Devlet Başkanı 


Valerv Giscard d'Estaing' i ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı. 


iki dışişleri bakanı, Sovyetler Birliği ile Fransa arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin yanında, uluslararası alandaki son gelişmeleri değerlendirdiler 


FRANSA-ÇİN 
FRANSA-RUSYA 
İLİŞKİLERİ 


Fransa radyosu muhabiri Georges Tournet'ye bir demeç veren François-Poncet, "'Gromiko ile yaptığımız görüşmeler sırasında, Çin Halk Cum- 


huriyeti de gündeme geldi. Ben kendisine, Fransa'nın Çin'le işbirliği iliş- 


kilerini başarıyla geliştirdiğini belirttim. Biz, Çin'in uluslararası sah- 


nede hak ettiği yeri almasından yanayız. Çin sorumlu bir devlet olarak önemli bir rol oynamalıdır" dedi. 


François-Foncet, Fransa'nın Çin ile geliştirdiği ilişkilerin Sovyetler Birliği'ndeki etkileri konusunda ise şunları söy ledi: "Kuşkusuz biz Çin' le ilişkilerimizi gelişti rirken yumuşama sorununu bir kenara atmı yoruz. Zaten ben de biz zat Gromiko'yaÇin-Fran sa ilişkilerinin Sovyetler Birliği'ni hedef almadığını belirttim." 


GEZİNİN YANKILARI 


Dışişleri Bakanının Sovyetler Birliği gezisini yorumlayan Fransız göz lemcileri, Paris ile Mos kova arasındaki ticaret hacminin son yıllarda kü- 


çüldüğünü tespit ediyor lar 

1978 yılının Ekim ayında Brejnev'in Fransa ziyaretinden bu yana dünyadaki siyasi güçler dengesinde de büyük de gişiklikler olduğunu ha tırlatan "Le Monde" ga zetesi, Fransa'nın Kam boçya'nın işgaline karşı çıkmasının Kremlin tarafından memnunluk la karşılanmadığını yaz dı. Çin Halk Cumhuriye ti'nin Batı Avrupa, da ponya ve ABD ile ilişki lerini geliştirmesi karşı sında da Moskova yöneti minin belirli ölçüde tec rit olduğunu belirten Fransız gazetesi, Paris' in "Amerikancı" bir po litika izlemesinden de kuşku duyduğunu belirtti. 


Ancak Fransız siyasal çevrelerine göre, Krem lin yöneticileri, Giscard hükümetinin yeniden "'Silahsızlanma konferanslarına” katılmasından ya rarlanarak Paris'i de "'yumuşama sürecine" sok mak istiyor 


Aydınlıkfi 


"EKÖ'nin varlığını gözönünde bulundurmak gerekir” demişti 


Moşe Dayan, 


israil de 


sert eleştirilere 


uğradı 


© Menahem Begin, “FKö konusundaki tutumumuzu değiştirmeyeceğiz “dedi 


TEL AVİV 


İsrail Dışişleri Bakanı Moşe dayan'ın Filistin Kurtuluş Örgütü hakkın- 


daki son açıklaması İsrail siyasi çevrelerinde geniş tepkilere yol açtı 


“Siyasi bir firtina” olarak adlandırılan yeni ortam da. birçok parlamenter Dayan'ın açıklamasını şiddetle kınadı 


Hatırlanacağı 
Dışişleri Bakanı 
Dayan, Dünya 
Muharipler Kongresin- de yaptığı konuşmada, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yok sayamayız'' demişti. Orta Doğu barış görüşmelerinin olumlu bir yönde gelişmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü nün bir devlet olarak tanınmasa da. varlığının kabul edilmesi gerektiğini belirten Dayan, Likud Partisinin (o toplantısında istifaya çağrıldı 


üzere, 
Moşe 
Musevi 


Başbakan Menahem 
Begin de parlamentoda yaptığı konuşmada Da yan'ın açıklamalarına karşı çıktı ve hükümeti 


nin FKÖ konusundaki tutumunu değiştirmesinin söz konusu olma- 


dığını açıkladı 

Begin konuşmasını şöyle sürdürdü: "FKÖ ca nilerden kurulmuş bir örgüttür ve İsrail devletini yıkmayı amaçlamak- 


Moşe Dayan gerı adım atmıştı tadır. Musevileri sadece Musevi oldukları için öldürmeyi düşünen FKÖ" 
vü tanımadık, tanımayacağız. FKÖ ile hiç bir zaman görüşmeyeceğiz." 
Konuşmasında Dayan' 
a cepheden saldırmayan Begin, "Dışişleri Bakanımız hükümetin politikasında bir değişiklik olacağını söylememiştir. 
Ancak Dayan'ın başka sözcükler kullanması daha iyi olurdu" dedi. 
Gözlemciler, Camp 
David . anlaşmalarından hemen sonra Dayan'ın “şimdi ilk görevimiz 
FKö ile olan sorunu halletmektir" dediğini hatırlatıyorlar. Aynı gözlemciler, Dayan'ın son zamanlarda yaptığı gezilerden sonra (Washington, Londra, Paris) FKÖ hakkındaki değerlendirmesini gözden geçirdiğini belirtiyorlar 


Fransa arabuluculuk yapıyor 


Çad'da ateş-kes sağlanması için görüşmeler başladı 


PARİS(AFP-AA) 
Çad'ın başkenti N'damena'da 48 saat önce başlayan çarpışmalar sürerken, ateş-kes sağlanması için görüşmelerin de başladığı bildirildi Ülkenin "düşman kardeşleri", Devlet başkanı Mallum ile B kan ve eski "gerilla" 

Hissene Habre arasında yeni bir uzlaşma formülü aranıyor 

Ateş-kes s thnm'si için yapılan göruş melernn Çad'daki Fransız birliklerinin kumandanı General Louis Forest tarafından başlatıldığı öğrenildi 

öte yandan Fransa 
Devlet Başkanlığı sözcüsü, Fransız hükümetinin Çad'daki gelişmeleri üzüntüyle izlediğini söy- 


MİRASÇILIK ILANI 
İstanbul 13.cü Sulh 
Hukuk Hakimliğin 
979/32 Tereke 
Kumkapı Gedikpa şa Sandalcı İhsan so- 


kak No:l5'de 21.1 rahor mah. Gençağa 
979 tarihinde vefat sokak 11'de ikamet 
eden Viktorya Kashar- etmekte iken vefat 


ledi. Sözcü Pierre Hunt, durumun ne olursa olsun Fransa'nın Çad'a müdahale etmeyeceğini belirtti, Çad'daki olayların bir "İç sorun" olduğunu belirten Hunt, "ülke dışından gelen müdahaleleri püskürtmek için"' Fransız birliklerinin Çad ordusu ile işbirliği halinde bulunduğunu sözlerine ekledi. 


Bu arada Sudan Devlet Başkanı Cafer El Numeyri de Çad'daki iç çatışmanın bir an önce son bulmasını istediğini açıkladı. Numeyri, Mallum'a gönderdiği bir mesajda ateş-kesin sağlanması için Çad Devlet Başkannin çaba sarfetmesini istedi. 


MİRASÇILIK İLANI 
İstanbul 13.cü Sulh 
Hukuk hakimliğinden 979/22 Tereke 

Fatih Yedikule İm- 


eden Eleni Reço mirasçılarının işbu ilan 
içinde tarihinden itibaren 3 
müra- ay içinde mahkememize müracaatları, aksi halde terekenin hazineye (devredileceği M.K.nun 534/1 ci maddesi gereğince ilan olunur. 12.2.1979 

(Basın: 1073-175) 


yan mirasçılarının iş bu ilan tarihinden iti 


baren 3 ay mahkememize caat etmeleri, aksi halde terekenin hazineye devredileceği M.K.nun 534/1 ci maddesi ge- 


reğince ilan olunur. 
9.2.1979 


(Basın: 107 4-176) 


İLAN 
2 kalem izolatör, 2 kalem akım ve gerilim 
trafosu SATIN ALINACAKTIR. 
Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir l- İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Mü- 


dürlüğü, 
2- İstanbul'da Sirkeci Yalıköşkü Cadde, Ya lıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimi 


3- Ankara'da Küçükesat Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 78-0807 No.lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 2 3/1979 günü saat 14.30'a kadar İskenderun Demir ve Celik Fabrikası Müessesemiz . Habeyleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

(Basın: 11349 — 173) 


gi a 


15 Şubat 1979 


a 


Teksif Marmara Bölge Temsilcisi Emre Kocaoğlu, Genel Merkez Eğitim Müdürü Bahri Topçu, Bursa Şube Başkanı Cahit Dursun'un ortak açıklaması: 


“AP ve CHP birleşirse, Türkiye dışa karsı daha güclü olur” 


© Emre Kocaoğlu, işçilerin birliği, TKP ve diğer bölücülere karşı mücadeleden geçer” dedi © Teksif yöneticileri, her iki partinin de aşırı kanatlara destek olmaktan vazgeçmesini istediler 
© Sendikalar, hayat pahalılığının sorumlusunun işçiler olamadığını 


belirttiler 


YSE-IŞ Sendikası Eğitim Semineri 


' 
Adana'da yapılıyor 
ADANA (ÖZEL) 
Yol-İş Federasyonuna bağlı YSE-İş Sendikasının Adana G. Antep K Maraş, Mersin, Antakya, Niğde, Nevşehir illerinde- ki şube yöneticilerinin katılmasıyla başlayan eğitim semineri üç gün sürecek, 13 Şubat günü başlayan seminerde YSE-İŞ Eğitim Sekreteri İrfan Alpaslan yaptığı açış konuşmasında demokratik sendikacılık hareketi ülkenin içinde bulunduğu sorunların se bebinin kimler olduğunun bilincinde dedikten sonra bunalımdan çıkışın yolunun işçi ve emekçi kitleleri ile ortak hareket etmek olduğunu belirtti. İrfan Alpaslan Türkiye İşçi sınıfının demokratik sendikal birliğinin bir gün mutlaka sağlanacağına inandığını belirttikten sonra özet olarak şunları - ledi. '"Türkiye'yde işçileri daha cok sömürmek 


amacında olan işveren ler çeşitli yollar bularak işçileri bölmüşler ve sendikal örgütleri güçsüz dü şürmüşlerdir. Daha önce YSE işçisi bunun acısını çekmiş ve ancak daha sonra demokratik sendikal birliğini Yol-İş Federasyonu çatısı altın- daki YSE-İŞ Sendikası altında sağlamıştır." 

Adana'da üç gün süreyle devam edecek olan seminere Doç. Dr. Mehmet Sevik, Doç. Dr. Korkut Boratav ve Devlet Planlama Teşkilatı Müşaviri Tevfik Çavdar'ın katılacağı, bu tür seminerlerin yurt çapında gerçekleştirilmesi için çalışılacağı belirtiliyor. Seminerde, toplum biçimlerine kısa bir bakış kapitalist toplum, çok uluslu tekel sömürüsü ve az gelişmişlik, dünyada ve Türkiye'de demokratik kitle ve sınıf sendikacılığı konuları işlenecek 


sendikacılık, 


YADİGAR ÖZÜDURU 

Teksif'in Bursa'da düzenlediği eğitim seminerinden sonra bir grup Teksif yöneticisi gazetemize bir açıklama yaparak, içinde bulunulan zor şartlardan çıkmak için AP-CHP koalisyonu yapılması gerektiği görüşünü savundular. 

Teksif Marmara Bölge Temsilcisi Emre Kocaoğlu, Genel Merkez Eğitim Müdürü Bahri Topçu, Teksif Bursa Şube Başkanı Cahit Dursun ortak olarak yaptıkları açıklamada, “CHP ve 
AP uç kanatlara güç vermekten vazgeçmeli, birleşmelidirler"' dediler. 

1973'TEN BERİ 
SAVUNULAN GÖRÜŞ 

Teksif yöneticileri daha sonra şunları belirttiler: 

“Türk-İş 1973'ten beri AP-CHP koalisyonunu savunmaktadır. Bu günde aynı şeyleri savunuyor. Biz de Federasyonumuzun görüşlerine katiliyoruz. AP-CHP koalisyonu gerçekleşirse dış güçlere karşı Türkiye daha güçlü olacaktır. 
İşçilerin ve bütün halkın aleyhine olan kanunları 


İki ay önce Teksif' ten istifa etmişlerdi 


| Aksu iplik Fabrikası işçileri, Tekstil’ de de 


umduklarını bulamadılar 


© işçiler, toplusözleşmeye aykırı uygulamalar karşısında, Tekstil yöneticilerinin patronla uzlaştıklarını söylüyorlar 


ANTALYA (ÖZEL) 
Antbirlik Antalya Ak- 


su İplik Fabrikasında çalgan ve 2 ay önce Türk- 


e 


İş'e bağlı Teksif Sendikasından istifa eden işçiler, yeni ögütlendik- 


leri DİSK'e bağlı Tekstil Sendikasında da umduk- 


Konfeksiyon kısmında 


daha önce grev 


kararı alınmıştı 


KAZLIDERE DERİ İMALAT'TA 


GREV OYLAMASI YAPILDI 
© İşçiler, greve hayır dedili.. 


İZMİT (ÖZEL) 


İzmit'te kurulu Kazlıdere Deri Fabrikasının imalat kısmında grev oy- 


laması yapıldı. İşçiler "Greve hayır" dediler. 

DİSK'e bağh İlerici Deri-İş Sendikası ile 


MİSK'e bağlı sendikanın üyesi işçilerin katıldığı 


grev oylamasında, 235 iş- 
Çi greve hayır derken 48 
işçi de evet oyu kullandı. 

Öte yandan aynı fabrikanın konfeksiyon kısmında bir süre önce İlerici Deri-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının uygulanmasına da henüz başlanmadı. 


Tekel,Çamaltı Tuzlasında Yeraltı Maden-iş üyeleri de 


sözleşmeden 


yararlanacak 
İZMİR (ÖZEL) 


Tekel Çamaltı Tuzlasında çalışan işçilerden bir heyet önceki gün İzmir'e gelen Tekel Genel 


Müdürü Orhan özet ile 


görüştü ve Yeraltı Ma- 


deniİş üyesi 271 işçinin hakkının tam olarak 


ödenmesini istedi, Teke 


l Genel Müdürü Orhan 


Özet hakların derhal ödenmesini sağlayacağına 


dair söz verdi. 


Tekel ÇamaltıTuzlasında yetkili sendika olan Türk-İş'e bağlı Ege Bölgesi Maden İsçileri Sendikasının geçen yıl Mart ayında yüz üyesi adına 
yaptığı sözleşmeden Yeraltı Maden-İş'in 261 


üyesi uzun zaman faydalanamadı. 


Bu işçilerin bir kısmı konmasından ancak beş 


sözleşmelerin yürürlüğe ay sonra diğer işçilerin 


aldığı haftalığı almaya başladılar, İlk beş aylık dönemin farkları ise hala kendilerine ödenmedi. 
Yeraltı Maden-İş yöneticileri ve temsilcilerinden oluşan yirmi kişilik bir gurup ise bugüne kadar 


sözleşmeden hiç taydala 


namadılar. 


önceki gün İzmir'e gelen Tekel Genel Müdürüne bu durumu analatan Yeraltı Madeniş yöneticileri ve işyeri temsilcileri Yargıtayın işyerindeki sözleşmeden bütün işçilerin faydalan- 


ması ile ilgili kararını hat rilmesini istediler, Tekel 


tırlatarak haklarının ve-Genel Müdürü bir sene- 


dir sözleşmeden hiç faydalanamamış olan yirmi 


kişinin haklarının kısa başlanacağını söyledi. 


süre içinde ödenmeye 


1978 Mart ayından beri işçilerin hakları ve- 


rilmiyordu. 


larını bulamadıklarını söylüyorlar. 


Gazetemize bir açıklama yapan işçiler, Teksif Sendikası Şube Başkanı Fikri Gökkaya'nın, işçileri birbirine düşman eden bölücü tutumu ve faşist fedaileriyle işçiler üzerinde uyguladığı baskılar yüzünden bu sendikadan istifa ettiklerini, fakat 27 Kasım 
1978 günü üyesi oldukları Tekstil Sendikasının da umutlarını boşa çıkardığını belirtiyorlar 


25 Aralık 1978 günü 
ikramiyelerinin ödenmesi gerekirken ödenmediğini, bunun üzerine pasif o direnişe geçerek üretimi Oo yavaşlattıklarını belirten işçiler, ancak geçen ay sonunda 31 Temmuz 1979 tarihine kadar geçerli senetlerle ikramiyelerin ödenmeye başlandığını söylüyorlar. 
Patronun bu uygulamayı, kim tarafından imzalandığı bilinmeyen bir protokole dayanarak yaptığını söyleyen işçiler, bu protokolün ve senetle ödeme yapmanın toplusözleşmeye ters düştüğünü, sendikanın bu haksız uygulama karşısında hiç bir tepki gös termediğini, patronla uzlaştıklarını belirtiyorlar. 


İzmi 
Lifli Rulo “da 


grev 


© 7 Şubatta başlayan greve 
60 işçi katılıyor 


İZMİT (ÖZEL) 

İzmit'te kurulu Lifli Rulo Fabrikasında 7 Şubattan itibaren İlerici Deri-İş üyesi 60 işçi greve başladılar. 

Uzun bir süredir sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinde patron, asgari ücretle çalıştırdığı işçilerin taleplerini kabul etmeyince, sendika grev kararı almıştı. 7 Şubst- ta greve başlayan işçiler, "Birlik içinde mücadele edeceğiz, hakkımızı alacağıż!. diyorlar. 


değiştirmek daha kolay olacaktı. 

"Koalisyon yapan partilerden biri aşırı sağı, 


diğeri de diğer kanadı 


desteklemekten vazgeçmelidir. 
Taban o kargaşalıktan 


bıktı, istikrar istiyor ve bu koalisyonu destekliyor. Eğer bir referandum yapılırsa halkın üçte ikisi AP-CHP koalisyonunu destekleyecektir." 
İŞÇİLERİ BÖLEN 


TKP'DİR 
Ayrca Eğitim seminerinde sendikal konu- 


larda bir konferans veren Emre Kocaoğlu, işçilerin birliği konusundaki görüşlerini gazetemize şöyle açıkladı, 

“Bugün işçiler 6 konfederasyon ve 803 sendikaya bölünmüştür. İşçileri bölen iki süper devlet, özellikle Rus uşağı TKP'dir. Biz işçilerin birliğini savunuyoruz. 
Rus uşağı TKP ve diğer bölücülerin faaliyetlerini açığa çıkarmalı ve mücadele etmeliyiz ki, işçilerin birliği sağlansın. 

Hayat pahalılığı büyük ölçüde işçilerin belini büküyor. Bunun sorumlusu da gene dış güçler, daha sonra da hükümet ve işverenlerdir. İşverenler hayat pahalılığının sorumlusunu işçiler olarak gösleriyorlar. 
Bu doğru değildir, kendi sorumluluklarını işçilerin üstüne atmaya çalışıyorlar. 

Biz Türk-İş olarak bu güne kadar birçok eylemler yaptık. Hepsi de başaril oldu. Ama biz güçlü olduğumuza kesir karar verirsek, eyleme geçeriz. Biz sorunlarımızı 


fabrikada çözeriz. Bu konularda mutlaka mücadele vereceğiz, da..." 


veriyoruz 


Yasadışılokavta karşı, 
6 aydır direniyorlar 


an 


İlsan işçileri, işverenin sorumsuzluğuna tepki duyuyor 


MALZEME CÜRÜYOR, 


İŞVEREN “VERGİDEN 
DÜŞERİM "DİYEREK İLGİLENMİYOR 


© ilsan işçilerinin mahkemesi, 6 aydır sonuçlanmadı. 


İşçiler soruyor: “Yetkililer nerede?” 


FAZİLET DEMİRCİ 


İlsan İlaç Fabrikasında kanunsuz lokavta karşı işçiler 6 aydan beri direni- 


yorlar. 


6 ay içerisinde 3 kez mahkemeye çıktıkları halde mahkemenin bir sonuca 
bağlanmamasını işçiler tepkiyle karşılıyorlar ve şöyle diyorlar: 

“İşçi mahkemelerine, oylarımızla başa gelen hükümete sesleniyoruz: Mahkemelerin bu kadar uzamasının nedeni nedir? Bizim durumumuzu hiç düşünmez misiniz? Bu hayat pahalılığında çalışırken kıt-kanaat geçiniyorduk, şimdi ne yapalım? Sanki hepiniz bizi açlığa terk etmek için elbirliği yapmışsınız. 
Hükümete soruyoruz 6 aydır ne yiyorsunuz diye merak ettiniz mi hiç? 
Umurunuzda mı, haberiniz bile yoktur bizim direnişimizden." 

İşçiler fabrika içinde işlenmediği için suların altında kalarak mahvolan hammadde ve ilaçlar için üzülüyor ve şunu söylüyorlar: 

“Ülkemizin dövize muhtaç olduğu bu günlerde, dövizle getirilen malların ne hale geldiğini yetkililer gelip görsün. Malzemeler su içinde yüzüyor. Durumuişverene ilettik, tedbir almasını istedik. Bize verdiği cevap şu oldu: "Siz merak etmeyin. Benim kaybım olmaz, nasılsa vergiden düşeceğim. İşverenin bu tavrı sorumsuzluktur, biz halk olarak böyle mi kalkınacağız? 

Dövizleri böyle hibe eder, çalışanları sırf sendikal mücadeleden dolayı işten atarsak, 70 sente değil, 7 sente bile muhtaç oluruz." 


Türk Harb-İş, 197 9 yılı içinde bir yıllık sözleşme yapacağını ilan etti 


Bolu Belediyesi işçilerinin hakları 5 yıldır tam olarak ödenmiyor. 


BOLU BELEDİYESİ HER 


BOLU (CELAL NARİN) 


Bolu Belediyesine bağlı çeşitli işyerlerinde çalışan Genel-İş üyesi işçiler hak grevine başladılar. 

10 yıllık işçi Mazhar Özdemir greve çıkış sebebini şöyle anlattı: 


“İşveren haklarımızı vermedi. 10 yıllık işçiyim. 
Elime geçen para 3 bin lira civarında. Toplusözleşme yapılmıştı. Ancak gene de haklarımız ödenmeyince greve çıktık." 

Sendika Temsilcisi 
Lütfü Öztürk de, 1974 
yılından beri işçilerin 


Yargıtay 9.Hukuk Dairesi kararı: 


Aynı işyerinde iki sendika birden temsilci bulundurabilecek 


Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Diresi bir işyerinde, işkolu ve işyeri düzeyinde toplusözleşme yapan sendikaların değişik olması durumunda, her iki sendikanın da ayrı ayrı temsilci bulun- 


durması gerektiğine karar verdi. 


Sözkonusu kararda 


“işçi kuruluşlarınca, iş- 


yerine temsilci atanmasını öngören hükmün, işkolu ve işyeri düzeyinde toplusözleşme yapmış olan işçi kuruluşlarının değişik olması durumunda, her iki kuruluşun da işyerinde ayrı ayrı temsilci bulundurnasızı gerekli kıldığı" kaydedilerek, “ancak bu suretledir ki, ayrı işyerinde üyesi bulunan değişik işçi kuruluşları arasında sendikal rekabet eşit olanak ve ölçeklere bağ- 


lanmış olur" denildi. 


ÖZÜR 


Gazetemizin dünkü sayısının 4. sayfasında Devrimci Toprak-İş Genel Başkanı Tuncer Koca- 


manoğlu'nun resmi- nin yerine yanlışlıkla başka bir resim 


basılmıştır. Okuyucularımızdan özür dileriz. 


SCİSİNE 30 BİN LİRA BORÇLU! 


zam farklarının tam olarak ödenmediğini belirterek şu açıklamayı yaptı: 

"Bolu Belediyesine bağlı çeşitli işyerlerinde çalışan 200'e yakın işçimizin toplusözleşmeyle elde ettiği haklar Belediye Başkanı tarafından verilmedi. Bugün her işçinin Belediyeden 30 bin liraya yakın alacağı vardır. 1974 yılında imzalanan o toplusözleşme- nin 7 aylık zam farkını işçilerimiz alamadı. 1976“ da imzalanan sözleşme- nin zam farkı da daha verilmedi. Ayrıca toplusözleşmeden doğan 50 
liralık zam ve bazi sosyal haklar işveren tarafından yerine getirilmedi. 

5 yılık haklarımız 
için zorunlu olarak greve gittik. Grevimiz halkımıza karşı değildir. 
Halkımızın bizi anlayacağına inanıyoruz. Grevimiz en az 5 Marta kadar siirecektir." 

İşçiler ayrıca Belediye Başkanının Filipinler' 


de bir geziye gittiğini ve henüz dönmediğini söylediler. Bolu Belediye grevi halkın sıcak il- 


gisi ve desteği ile devam ediyor. İşçiler grev yeri de davul-zuma eşliğinde halay çekiyorlar. 


© Aster-iş, Harb-iş'in sözleşmeyi uzatacağı şeklinde söylentiler yayarak, 

güç toplamaya çalışıyordu 


İZMİR(ÖZEL) 
Türk Harb-İş Sendikası gazetesinin son sayısında 1979 yılında imzalanacak işkolu sözleşmesinin bir yıllık bir süre ıçin yapılacağı ilan edildi. 


Gazetede kamu kesiminde 8. dönem sözleşmeleri genellikle 1978 
yılında yapılmışken, Harb-İş'in çeşitli nedenlerle 8. dönem sözleşmeyi ancak bu yıl imzalayacağı belirtiliyor. 


Bu nedenle işkolu sözleşmesinin bir yıl için yapılmasının artık bir zorunluluk haline geldiği ve 1980 yılında diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte 9. dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı açıklanıyor. 


ASTER-İŞ ASILSIZ SÖYLENTİLER 
YAYIYOR 


Bu arada Aster-İş bazı işverenlerin de Türk Harb İş'in toplusözleşmeyi bir yıl uzatacağı şeklinde söylentiler yayıyor. Özellikle İzmir'de Deniz Onarm Derset Komutanlığında Aster-İş bu propaganda ile güç toplamaya çalışıyor. 


Bu konuda görüşüne başvurduğumuz Harb-İş 
Ege Bölgesi Temsilcisi Necati Devrim şu açıklamayı yaptı. 


“Eski sözleşmeyi bir yıl uzatmayacağımız gibi, tam aksine yeni sözleşmenin Süresini kısaltacagız. Bu yıl işyeri düzeyinde yeni bir sözleşme yapmayacağız. Ancak işkolu düzeyinde bir yıllık bır sözleşme yapacağız. Gelecek yıl ise hem işyeri hem işkolu düzeyinde yeni sözleşme imzalayacagız. Biz işkolu düzeyinde bütün Türkiye'de çağrımızı yaptık. Yetki projeleri başladı." 


Rusya, Türkiye'nin verdiği buğday fiyatını kabul etmek zorunda kaldı 


© Buğdayımızı, kalitesi kötü olduğunu ileri sürerek 126 dolardan 


almak istemişlerdi 


ANKARA (ÖZEL) 
Rusya'ya buğday satarak karşılığında petrol alma görüşmelerinde, Sovyetler verdiğimiz fiyatı kabul etmek zorunda kaldı. Başbakan Bülent Ecevit'in Moskova'ya yaptığı gezi sırasında da varılan anlaşma uyarınca, Türkiye Rusya' ya 300 bin ton buğday satacak, karşılığında da Rusya Türkiye'ye her yıl 
3 milyon ton petrol verecekti. 

Bu anlaşmayı sonuçlandırmak üzere Moskova'ya giden Toprak Mahsulleri Ofisi heyeü ile 


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı heyetlerinin Moskova'da yaptığı görüşmelerde Ruslar çeşitli güçlükler çıkardılar. 
Bütün ülkelere tonunu 
136 dolardan sattığımız 
buğdayın kalitesinin düşük olduğunu, istedikleri nitelikte olmadığını ileri 
süren Ruslar, tonuna 126 
dolar vermek istediler. 
Bunun üzerine Ankara ile temasa geçen TMO heyetine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler bu şartın kabul edilemeyeceğini bildirerek, heyetten derhal geriye dönmesini istedi. 


DISK Genel Yönetim 
Kurulu toplandı 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Üç gün devam edecek olan DİSK Genel Yö- 


netim Kurulu toplantısı 


dün başladi. 


DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk toplantıda yaptığı açış konuşmasında AP-CHP koalisyonu önerilerine karşı çıkarak,böyle bir hükümetin kurulmaması için mücadele edeceklerini 


açıkladı. 


Baştürk, DİSK'in kuruluşunun 12. yıldönümünde "Örgütsel ilkelerin tam olarak kavranamayışından ve geçmişteki hataların ısrarlı ve kararlı bir biçimde tekrarlanmasından kaynaklanan belli sorunlar" olduğunu da belirtti. 

DİSK Genel Başkanı Ören toplantısında alı- 


nan kararlara rağmen bazı ü; 


rin, sendikala- 


rın, içinde her türlü siyasi görüşün bulanabileceği kitle örgütleri olduğunu unuttuğunu, tasfiyecilik yaptığını, bunun da hoşgörü ile karşı- 


lanamayacak sorunlar yarattığını ifade etti, 

DİSK Genel Yönetim Kurulu toplantısın- dan sonra,yakın bir zamanda teknik düzeyde bir komitenin hazırlayacağı görüşlerin hükümete 


sunulacağı öğrenildi. 


Ataş'ta üretim işi yılan hikayesine döndü 


Ataş Rafinerisi bir gün çalışıyor, bir gün duruyor 


KAMİL CÖMERT 

Bir süreden beri üretimi durduran ATAŞ'ta üretime tekrar geçilmesi beklenirken, rafinerinin bir gün çalıştırılıp bir gün de rolantiye alınmasından sonra, ATAŞ' 
ta üretimin yılan hikayesine döndüğü görülüyor. 

Ham petrol, yokluğu nedeni ile rafineride ara verilen üretimin tüm güney illerini olumsuz bir biçimde etkilediği bildiriliyor. Dörtyol'dan ham petrol gelmemesi nedeni ile ara verilen üretim sonucu çevrede petrole dayalı çeşitli maddelerin yokluğu başladı. 

ATAŞ'ta belirli süre içinde üretimin durması ile birlikte akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları meydana geliyor, arabalar benzin veya mazot alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. ATA Ş' ta zaman zaman üretimin durması üzerine yedek depolardan akaryakıt istasyonlanna işlenmiş petrol gönderebiliyor. 
Ancak, ATAŞ'ta daha önce günde 350 tankere petrol dolumu yapılabiliyordu. 

ATAŞ'ta normal üretime geçilebilmesi için ham petrolün gelmesi bekleniyor. Bu arada a- 


karyakıt darlığının yanı sıra güney illerinde gazyağı da bulunmuyor. Bu nedenle evlerini gazyağı ile ısıtan yurttaşlar kış ortasında yakacak sorunu ile baş başa kalıyor. 

Yılan hikayesine dönen ATAŞ 'taki üretim için son olarak Dörtyol' dan Amiral Fahri Engin Tankeri ile 19 bin ton yerli ham petrol geldi ve ATAŞ'ta üretim yeniden başladı. Ancak, gelen ham petrolün bir kaç gün içinde tükeneceği ve ATAŞ'ta yeniden üretimin duracağı söyleniyor. 

Öte yandan Mersin limanına 1978 yılı içinde yurt dışından 870 milyon 766 bin 836 liralık ham petrolün geldiği öğrenildi, ATAŞ ilgilileri 
1978 yılının ilk altı ayında ham petrol ithalatı yapıldığını Haziran 1978' den itibaren ise ham petrol ithalatının durdurulduğunu ve ATAŞ'taki üretimin Shell ve Mobilin ürettiği yerli petrolle karşılandığını işaret ediyorlar. 

Bu arada ATAŞ Rafinerisi Dış İlişkiler Müdürü Faruk Karabey, ham petrol yokluğu nedeniyle üretimin bugün yeniden duracağını ve bu durumun 20 Şubat tarihine kadar süreceğini açıkladı. 


Topuz hakkındaki gensoru önergesinin, gündeme alınması reddedildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında, AP'li 10 milletvekili tarafından verilen gensoru önergesinin gündeme alınması dün Millet Meclisinde reddedildi.  * 

Topuz, Bakanlığına bağlı işyerlerinde partizanlık yaptığı iddialarını cevaplandırarak "Madem kıyımları görüşmek istiyorsunuz, bü konuyu ayrı bir kurulda, birinci ve ikinci Milliyetçi Cep- 


he Hükümetleri tarafmdan yapılan kıyımlarla birlikte ele alalım" dedi. 

Topuz, yaptığı konuşmada, "işyerine hiç gelmeyen, makinaların çalışmalarını durdurarak, işleri suistimal eden ve hiç işe yaramayan toplam 472 işçinin işlerine son verildiğini, KUP Projesi nedeniyle şantiyelere gitmek istemeyen 320 işçinin de istekleri ile istifa ettiğini" iddia etti. 


$ 

Bu ciddi tutum karşr sında telaşa düşen Ruslar, heyetin geri dönmesine karşı çıkarak istediğimiz fiyatı kabul etmek zorunda kaldılar. 136 dolardan 300 bin ton buğday satılmasını önpö anlaşmanın Önumuzdeki günl. rde imzalanma sı bekleniyor. 

öle yandan petrol satışı için görüşmele: yapan TPAO heyetinin temaslarının ise daha sonuçlanmadığı, bu nedenle Moskova'da bulunan heyete daha fazla orada, kalabilmeleri için ek harcırah gönderildiği öğrenildi. 

Ancak, buğday anlaşmasının sonuçlanmasın- dan sonra petrol anlaşmasının imzalanabileceği bildiriliyor. 


TiKP, 
Cafer Keskin'in 
İSDEMİR den atılmasını protesto etti 


ANKARA (ÖZEL) 


TİKP Basın Bürosu gazetemizde çıkan bir yazısından dolayı İSDEMİR' deki işine: son verilen TİKP Hatay İl örgütü Yönetim Kurulu üyesi Cafer Keskin hakkında bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada, Keskin'in yazısının İSDE-MİR'deki Sovyet sömürüsünü ve MHP'li militanların, üretimi nasıl aksattıklarının ortaya konduğu belirtilerek şöyle denildi: 


"Rusya'nın ve MHP' 
nin tertiplerine karşı mücadeleyi 'Başbakana hakaret’ olarak değerlendiren zihniyet kimin hizmetindedir? Bugün Türkiye'nin çıkarlarını savunmak en başta bu gerçekleri ortaya koymaktan geçmektedir. Hükümeti ve Sanayi Bakanlığını İSDEMİR'de tertip peşinde koşan karanlık güçlerin önüne geçmeye, arkadaşımıza yapılan bu kanunsuz uygulamayı düzeltmeye çağırıyoruz." 


Bütçe, yarın 
Millet 
Meclisinde 


ANKARA (ÖZEL) 


1979 yılı Bütçe Yasa 
Tasarısı yarın Millet Meclisinde görüşülmeye başlanıyor. Bütçenin sunuş konuşmasını Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yapması, gruplar adına görüşleri de genel başkanların (o açıklaması bekleniyor. Eleştirileri ise Başbakan Bülent Ecevit'in cevaplayacağı bildirildi. 


Bütçe tasarısı Cumhuriyet Senatosu'nda 56'ya karşı 95 oyla kabul edilmiş ve Senato'da yaprlan değişiklikleri görüşmek üzere Bütçe Komisyonuna gönderilmişti. 


Bu arada Millet Meclisi Danışma Kurulu da toplanarak, 1979 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Cuma günü Genel Kurulda ele alınmasını kararlaştırmıştı. Yarın saat 10.00' 
da Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler başlayacak ve 6 saat kadar sürecek. 


Maddeler için grup lar 20'şer, Bakanlar ise 30'ar dakika konuşacaklar. Bütçe tartışmalarının Şubat ayı sonunda tamamlanması ve 1 Mart- ta yeni bütçe tasarısının yürürlüğe girmesi gerekiyor. 


Öte yandan TBMM 
Bütçe Karma Komisyonunun dünkü toplantısında Senato'dan gelen metin tümüyle benimsenirken, Cumhurbaşkanı aylığının 50 bin lira olması ve Anadolu Ajansı ödeneğinin 60 milyodan 100 
milyon liraya çıkarılması kararlaştırıldı. 


Ayrıca, Sayıştay İta Amirliğinin yeniden Meclis Başkanlığına bağlanmasını öngören Senato- daki değişikik komisyon- da reddedildi. 


15 Şubat 1979 


19 Mayıs'ı 


hazırlayacak olan Bulgarlar “eğitim 


faaliyetine" 


başladı 


© Bulgarlar daha önce de gelmiş ve 


11 gün kalarak 7 Şubat'ta gitmişlerdi 


ANKARA (ÖZEL) 

19 Mayıs torenlerinin 
gösterilerini hazırlayacak olan Bulgarlar Türkiye' ye tekrar geldi 

Başbakan Bülent Ecevit'in Rusya ile siyasi belge imzalamasından sonra Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, 19 Mayıs törenlerinin sönük geçtiğini bahane ederek bu yıl 19 Mayıs törenlerinin büyük bir gösteri halinde yapılmasını savunmuş ve bu istek perde arkası bazı akıl hocalarının ısrarı ile törenlerin Bulgarlar tarafından yapılması kararına dönüşmüştü. 

Karar uyarınca çağırılan Bulgarlar, Türkiye'ye gelmiş bir süre temaslarda bulunduktan sonra 7 
Şubat günü gitmişlerdi. 

Bulgar "uzmanlar" 
hafta başında Türkiye'ye tekrar dönerek "Eğitim faaliyetlerine” giriştiler. 
Toplu gösteri hazırlayacak olan Bulgarlar, işe önce Gazi Eğitim öğrencilerinden oluşan Ritmik Jimnastiğe yetenekli bir grup öğrenciden başladılar. Bulgar "“uzmanlar- dan"' işin inceliklerini öğrenecek olan öğrenciler, daha sonra gösterileri düzenleyecek olan listelerin beden eğitimi öğretmenlerini eğitecekler. 

öte vandan, bugün 19 


Yunanlı bir mühendis 
Abdi ipekçi” nin anısına yarışma düzenledi 


VASİL MİHAİLİDİS ATİNA'DAN Bildiriyor. 
Yunanlı bir inşaat mühendisi 1 Şubat günü İstanbul'da öldürülen Milliyet gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin anısına bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı. 

Andreas Politakis adlı mühendis, yarışma ödülünün herhangi bir Yunan veya Türk gazetesinde yayınlanacak olan ve "'iki ülke arasındaki sorunları anlayış ve yapıcı maksatla ele alarak ilişkilerin kuvvetlenmesine yararlı olacak" bir yazı veya makaleye verileceğini bil dirdi. 


Polis memurunun ölümünden sonra 


Samsun'da iki kişi daha öldürüldü 


© Patnos ve Of'ta iki kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ samsun'da ağır yaralanan polis memuru Ahmet Kaya'nın ölümünden sonra meydana gelen o- 


laylar sırasında iki kişi daha öldürüldü. 
önceki gece saat 


10.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Mecidiye Kahvesi önünde çıkan çatışma sonucu, Ülkü-Bir Derneği Başkanının kardeşi Mustafa Dursun öldürüldü. Aynı olayda Osman Peker ve Ramazan Mırık adlı şahıslarda agır varalandı 

Dün, öldürülen polis memurunun cenaze töreni yapıldı, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş törende yaptığı konuşmada, kurşunların rejimin temellerine atıldığını ve suçluların mutlaka cezalarını göreceklerini söyledi. Cenaze töreni sessiz geçti, Törene katılan kalabalık (o derneklerinin “münden geçerken komandolar "Katil iktidar, kanımız yerde kalmaz" şeklinde bağırdılar. Saat 11.00 sıralarında Samsun'dan ayrılmak üzere havaalanına giden Bakanın arabasını komandolar çevirmeye çalıştılar, Bunun üzerine polisler komandoları dağıttılar. Bakan gittikten sonra saat 11.30'da Samsun' un en işlek yeri Cumhu- 
“iyet Meydanında Fehmi Başaran adlı Devrim Lisesi öğrencisi öldürüldü. Öğ - rencinin öldürüldüğü sırada olay yerinden po- 


Mayıs Gençlik ve Spor Akademisinde düzenlenecek bir toplantıda, "Kitlesel Jimnastik Gösterileri Teknik Komisyo nu" bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında yürütme kurulu üyelerine ve basına bilgi verecek 


Halkın merakla izlediği yangın söndürme çalışmaları iki saat kadar sürdü. Ölen işçinin dumandan boğu!- 


—— 


Moskova Radyosunun yorumcusu ve tercüman: 


Mustafayev, MHP'ye "Maoculara karşı ittifak” çağrısı yapıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Moskova radyosunda 11 Şubat gecesi yayınlanan Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile ilgili bir yorumda, Eskhan Mustafayev, Türkeş'in eskisi gibi 'maocuları" suçlamasını istedi Mustafayev, yorumunda, Türkeş'in Abdi İpekçi'nin öldürülmesinden sonr. verdiği demeçte Sovyetler Birliği'ni suçlamasını eleştirdi. MHP milletvekilleriniu K.Maraş olaylarından sonra Meclis'te olayların kabahatlisi olarak "Maocuları ve onların Aydınlık gazetesini” göstermesine rağmen Abdi İpekçi'nin ölümünden sonra Sovyetler'i suçlamasını, Türkeş'in "metamorfoz geçirmesi" olarak niteledi 
Mustafayev yorumu şöyle sona eriyor: “İnsanı en çok hayretler içinde bırakan Türkeş'in ani olarak bir metamorfoz geçirmesidir. 
Bu zamana kadar her soydan, her boydan ne idüğü belirsiz Maocular, sol gruplar, partiler öte yandan da MHP terör kareketlerinden dolayı 


birbirlerini kabahatli ve suçlu buluyorlardı. Birdenbire Türkeş, terörist hareketlerin kabahatini başkasına , yüklemek için bir hedef arıyor." 


duğu tespit edildi. (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Herald is Tribune 


"Türkiye, Sovyetler'den çekindiği için 


üsler üzerinde tam denetim Istiyor” 


NEW YORF. (ANKA) 

ABD'de yayınlanmak- ta olan "İnternational Herald Tribune" gazetesi Türkiye'deki ABD üsleriyle ilgili olarak yayınladığı bir haberde, Türkiye'nin Sovyetler'den çekindiği için üsler üzerinde tam denetim istediği kaydediliyor. Üsler- de görevli Amerikalı per- 


lis arabasının geçmekte olduğu bildirildi. Olay, komandoların aslında polis arabalarına ateş açtıkları, bu sırada Fehmi Başaran adlı öğrencinin öldüğü şeklinde de yorumlanıyor. Polisler olaydan sonra 20-30 kadar komandoyu yakaladılar. Ateş açanların, yakalanan kişilerin içinde oldukları sanılıyor. 

öte yandan Samsun 
Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Necati Özkavaklı'ya ait eve dün saat 13.00 sıralarında tahrip gücü yüksek patlavıcı madde atıldı. 


KOMANDOLAR 
AYDIN'DA 
SİNEMADAN 
ÇIKANLARA 
SALDIRDI 
Aydın'da ÜGD'li komandolar "Maden" filminin gösterildiği bir si nemadan çıkan halka ateş açtılar. ÜGD'liler daha sonra bir grupla çatışmaya girdiler. Sinemanın ve bazı polis araçlarının hasar gördüğü çatışma sırasında şans eseri, yaralanan olmadı. Polisin olayları yatıstırmak için havaya ateş açtığı ancak her hangi bir kişinin gözaltına alınmadığı bildirildi TRABZON -OF'TA 
13.2.1979 akşamı saat 20.30 sıralarında Beledi ye çalışanlarının kaldığı apartmanın altında otu- 


“ran Of Ticaret Lisesi Mü- 


sonelin gizli bilgileri Türk Genelkurmayından sakladıkları belirtilen haberde, Türk subaylarının ziyare- 


ile ve Pirinçlik mahreci 


özellikle İran'daki üslerin kaybedilmesinden 


dürünün evi silahlı saldırı- 


mandolar tarafından takip edildiğini belirttiler. 


Mahallesinde devriye gezen bir kimliği saptanamayan al- 


fından ateş açıldı. 


madde, tabanca, mermi, askeri giysi ve yasaklandığı 


nos'a giden Ağrı Vali- si Muzaffer Yücel 


ğır yaralanan Ekrem Yavuz adlı öğrencinin de Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. 


Türkiye'deki üslerin öneminin arttığı, ancak bu üslerin ABD savunması için hayati önemde olmadığı 


ti sırasında üslerdeki giz- savunuluyor. 
aygıtların kapatıldığı ABD silah ambargosubelirtiliyor. nun kaldırılmasından Michael Getler imzası sonra üslerin statüsünü 


belirlemek için iki taraf arasında görüşmelerin yürütüldüğü hatırlatılan yazıda, Türkiye'nin bir NA-TO üyesi olarak savunmasının güçlendirilmesini arzu ettiği, buna karşılık Sovyetler Birliği ile de bir çatışmadan kaçınmak istediği bildiriliyor. Haberde bu amaçla Türk hükümetinin üsler üzerinde daha fazla denetim sağ- 


yazılan haberde, 


sonra 


ADANA'DA 
Adana'da Şakirpaşa 


polis otosuna, kişilik bir grup tara- 


GAZİANTEP'TE 
Evlerinde patlayıcı ileri 


sürülen yayın LONDRA (ÖZEL) 


bulundurdukları gerekçe- Londra'da yayınlansiyle 8 kişi gözaltına alın- makta olan haftalık "Observer" gazetesi 

AĞRLPAT) Ti 11 Şubat tarihli sayı-RI-PATNOS'TA sında, Türkiye'de iki 


Ağrı'nın Patnos llçe- büyük partinin koalis- 


sinde bugün iki grup ara- yonunu gündeme getisında meydana gelen ren şartları "gittikçe 

olaylarda bir kişi öldü, yükselen anarşi ve ekobiri ağır olmak üzere nomik buhran" olarak kişi de yaralandı. tespit ediyor. 

Olaylar üzerine Pat- AP Genel Başkanı Sü- 


leyman Demirel'in 11 


saat maddelik önerisinin Ece- 


13.00 sıralarında Ağrı vit tarafından hemen Van yolunda meydana reddedilmeyişini vih- gelen silahlı çatışma- tiyatlı bir davranış, di- da Abdullah Gül adh yalog sağlamak için açık yurttaşın öldüğünü a- kapı bırakma" olarak 


niteleyen gazete, Demirel'in bazı önerilerinin ise tutarlı olmadığını belirtiyor. 


Resmi görüşmelerde bulunmak üzere bir süre önce Ankara'ya gelen Yunanistan Dışişleri Genel Sekreteri Teodoropulos Gündüz Ökçün ıle 


e ilişkilerin düzeltilmesine ilişkin bir siyasi belge hazırlanıyor o 


Dışişieri 
Bakanlığı açıkladı 


Yunanistan ile ilişkilerin 


Körfezinde 
Birleşik Askeri Komutanlık önerdi 


KUVEYT (THA) 

ABD'nin Suudi Arabistan'da ABD Komutanlığı altında 
Basra Körfezi ülkelerinin Birleşik Askeri Komutanlık kurmalarını önerdiği bildiriliyor. 

Kuveyt'te yayınlanan El Kabbas gazetesine göre ABD nin bu önerisi, ABD Savunma Bakanı Harold Brown'un bu hafta sonu Kuveyt" 
e yaptığı ziyaret sirasında Kuveyt hükümeti yetkililerine iletildi 

Haberde, 
Arabistan'ın öneriyi 


Suudi 


ya uğradı. Müdürün kar- i igi sta! 
deşi öldürüldü. Görgü ta- be ea S Bi s nyame nıkları, olaydan önce evi- gözden geçirmek için mat a irlikte, henüz ne gitmekte olan ve ay- başvurularda bulunduğu geri de çevirmediği zamanda TÖB-DER belirtiliyor. belirtiliyor. 
Eğitim Kurulu Başka- z nı Mahmut Ünal'ın, Ka-Çakır, Mustafa Ça- , kır ve Adnan isimli P Londra da yayınlanan 


“OBSERVER” gazetesi; 


“AP-CHP koalisyonu, 


anarşi ve ekonomik buhran sonucu 


gündeme geldi” 


'Türkiye hakkında genel tahlillere de girişen gazete, anarşi konusunda, teröristlerin devamlı artan bir sekilde tamınmış kişileri hedef seçtiğine dikkat çekiyor ve Abdi İpekçi'nin ölümünü örnek olarak gösteriyor. Gazete, anarşinin gittikçe artması nedeniyle de Ecevit'in önümüzdeki günlerde zor şartlar yaşayacağını belirtiyor. 

Ekonomik konuda da bir yorum yapan gazete. 
uzun ve kısa “dönemde çok fazla borcu olmasına rağmen, Türkiye ekonomisinin endüstriyel faaliyetlerini yürütmesi için yabancı makine ve teçhizata ihtiyacı olduğunu iddia ediyor. 


düzeltilmesi için görüşmeler sürüyor İstanbul” da 


ANKARA (AA) 
Elekdağ ile ` 'Teodoropulos arasında geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan görüşmelerde, “Türk-Yunan ilişkilerinin düzeltilmesi ve geliştirilmesini öngören bir 


siyasi belgenin hazırlanması konusunda görüş alış-verişinin sürdürüldüğü” açıklandı. 

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünden (o konuyla ilgili olarak yapılan 


. . açıklamada, "Türk ve Yunan görüşlerini içe- 
| r IŞ d n | ren* dengeli bir belge 
çalışmalarını sürdürmek 


yandı, bir 


işçi öldü - 


Dün saat 


amacıyla, tarafların hazırlıklarını sürdürecekleri;' de belirtildi. 

EGE KITA SAHANLIĞI Açıklamada, 8-9 Şubat tarihlerinde Ankara" 

da yapılan görüşmelerde, 


a Pi Ege Kıta Sahanhğının 14.00 sıralarında Sirkeci'de sınırlandırılması sonuç- bulunan Şah As Han'da çıkan yangın so- larının gözden geçiril- 


nucu Dilek Erol adlı saat kayışı imalatçısı öldü. biri kadın olmak üzere iki kişi 


de yaralandı. 


Emniyet Müdürlüğü binasının karşısın- daki handa çıkan yangın ikinci katta Rıdvan Topuz'a âit saat mikası imal atölyesinde başladı. Kısa sürede çevreye yayılan yangin han içinde panik yaratınca, işçiler kendilerini pencerelerden attılar. Sirkeci'nin göbeğindeki hana İstanbul Merkez İtfaiye ekipleri yangın başladıktan 
20 dakika sonra geldi. Koca itfaiye ekibinde sadece üç tane gaz maskesinin bulunması yangın söndürme çalışmalarını 


güçleştirdi. 


Yangın 2 Saatte kontrol altına alınabildi. İlgililer maddi hasarın büyük olduşunu, yangının elektrik kontağından çık- dı. Bu mış olabileceğini söylediler. 


ANBUL (ÖZEL) 

Kocamustafapaşa'da 8 
Ağustos 1978 tarihinde Artvin Kültür Derneğini kurşunlamak, aynı tarihten hir gün sonra dernek önünde ITÜ öğrencisi Ferruh Ataol adlı dernek üyesini öldürmeye tam teşebbüsten sanık Ümit Bayat, Rıdvan Akyüz ve Nejat Yücel adlı komandoların duruşması, dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapıldı. 31 Ağustos 1978 
tarihinde her iki olayda kullanılan silahlarla yakalanan Ümit Bayat ve Rıdvan Akyüz tutuklu bulundukları Samsun Cezaevinden getirilerek 


duruşmada hazır bulundular. 
Sanıklar Emniyet, 


Savcılık ve Sorgu Hakimliğinde "ülkücü oldukları, MHP Kocamustafapaşa lokalinde yatıp kalktıkları, silahları veren ve olayı tertipleyenin aynı lokal başkanı Mehmet 
Ali Metin olduğu" şeklindeki ifadelerini baskı ve korku sonucu verdiklerini öne sürerek kabul etmediler. Silahları tanımadıkları satın aldıklarını da öne sürdüler. 

Sanıklar hakkında adam öldürmeye tam teşebbüsten TCK 448 ve 
62. maddelerine göre 20 
ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Olayda yaralanan Ferruh Ataol 
2 ay sonra tedavi edilmekte olduğu hastanede ölmüştü. 

Öte yandan önceki yıl Hisar Spor Akademisi öğrencisi Said Ulusoy'u öldürmekten sanık komando Alpaslan Alpaslan ile (o Alibeyköy'de Tuncay Yaşayacak adlı öğrenciyi öldürmekten sanık komando Vedat Kasımlar'ın duruşması yapıldı. Alpaslan Alpaslan'ın duruşması şahit lerin dinlenmesi için, Vedat Kasımlar'ın duruşması da tutuklu bulunduğu cezaevinden getirtilmesi için başka bir güne ertelendi. Mahkeme Alpaslan Alpaslan'ın tahliye istemini reddetti. 


Sıkıyönetim Mahkemesinde Cinayet ve öldürmeye teşebbüsten beş komando yargılandı 


tarihinde yapılan arama da üzerinde bir 


Komutanlığı dün yayınladığı 


sine sokulması yasaklanmış 31 adet yayını basan basimevlerinin cağını bildirdi. 


9 yayını yasaklayan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı,dün yayınladığı 


12 numaralı bildiride şöy- 


kişilerden! le deniliyor. 


bütünlüğünü bozucu, mil- 


rına devam ettikleri tespit edilen Genç daş, 
Gençlik, Dev-Genç, İlerici Yurtsever Gençlik, Li- 


Gençlik, Özgürlük Yolu, Devrimci Proletarya, Savaş Yolu, Bora, Sürekli Devrim. Bağımsız Türkiye, Genç 
Sosyalist , mokratik Gençiik, Genç İşçi, Kitle, Güney 


kara İl sınırlan içine svkulması, basımı, yayımı, dağıtımı, satılması, taşın- 


diği ve Ege Hava Sahası konusunda ise görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırıldığı bildiriliyor. Dışişleri Bakınlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklaması şöyle: 

"Heyetlerin karşılıklı görüşleri incelendi ve değerlendirildi. Görüşmelerin varmış olduğu bu aşamada, Ege Kıta Sahanlığı sınırlandırılmasının yapılabilmesi için, yöntem üzerinde ortak çalışma yapılmasın- da görüş birliğine varılamaçla, Genel Sekreterlerin Atina'da yapacakları (o toplantıda, önce bu konuda taraflarca ön hazırlıklar yapılarak görüşler geliştiri- 


lecektir. 
EGE HAVA SAHASI 
"Ege Hava Sahası 


konusunda da, görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı. Genel Sekreterlerin Atina'da yapacakları görüşmelerden önce, uzmanların toplanmaları söz konusudur Hava sahası ile ilgili so- 


ITü'de 26 Ucak 79 


miktar 


"YDGD açılmalıdır” ad- runları çözümlemek i h bildiri çıkan zere, Genel f Sekre-Elektrik Fakültesi öğren- terlerin Ankara'da yapcisi Mehmet Aktürk dün tıkları toplantı ışığında yapılan duruşma sonu- bugüne kadar geliştirilzanda 25 gün hani daza: miş bütün önerilerin ele LE vE tırıldı. pu alınması düşünülmekj KaR i tedir." 


Sıkıyönetim, yasak yayın basan 


mafbaaların kapatılacağını bildirdi 


ANKAKA (OZEL) 
Ankara Sıkıyönetim 


len yayınların bulundurulması her ne suretle olursa olsun propagan- 
13 numaralı bildiri da amacıyla kul- 
sıkıyönetim bölge- lanılmaları 1402 sayılı Sıkıyönetim Karununun 3. 
maddesi C fıkrası geregince yasaklanmıştır. 

2 Bundan sonra yukarda açıklanan gazete ve dergileri dizen ve basan basımevleri başka bir ikaza gidilmeden kapatıla- 


9 numaralı bildiri ile 


numaralı bildiri ile caktır. 
gazete ve dergiyi yasak yayın olarak ilan etti Sıkıyönetim Komu- 


tanlığının 9 numaralı bildirisiyle de şu yayınlar “1, Ülkenin ve milletin yasaklanmıştı : 


Devrimci Yol, Kurtu- 


duyguları zayıflatıcı, şir; devletin silahlı kuvvet. (V$ Devrimci Halkın Yo-Way 7 lu, Devrimci Halkın *Birlerini alenen tahkir, hal- |... N i, işl F liği, Roje Welat, Kawa, eya la teşvik Rızgari Urün Halkın ve tahrik edici yayınla- Kurtuluşu r 


Arka- 


Kon, Devrimci 


Güneş: 
“Piyonları oynatanlar da yakalanacaktır” 


SAMSUN (AA) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, dün Samsun'da basın mensupları- 


seli Gençuk, Partizan, Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu Yolunda 


Öncü, Genç 
Devrimci De- 


, Dev- 


rimei Militan adh degi ve na yaptığı açıklamada, gazeteler ile bunların ek anarşi konusunda yeni ve özel . sayılarının An- önlemler hazırladıklarını 


bildirerek, "Bundan böyle olaylara yaklaşım biçimimiz .değişmiştir. Pi- 


ması, keza bunların ve yonlar değil, piyonları komutanlığın 9 numa- oynatanlar da yakalanaral bildirisinde belirti- (o caktır" dedi 


TKP'nin Sesi ve 
Halkın Sesi 


Doğan Yurdakul 


Yurt dışından gazel okuyan TKP'nin Sesi Radyosu, 10 Şubatta yaptığı bir yorumunda bendenizi kendine konu almış. 

Bizim sıkıyöneti: tarafından üç gün gözaltına alınıp saç ve bıyıklarımızın kesilmesiyle alay ederek, kendi iç savaş ve kargaşalık yaratma siyaseti için kullanmaya çalışmış. 

Şöyle diyor: 

“Sıkıyönetimi tüm gücü ile alkışlarken bir anda sıkıyönetimciler tarafından ufak bir yanlışlıkla saçından sakalından oluveren, bu arada dört gün de gözaltında tutulan Aydınlık yazarı Doğan Yurdakul şaşkmlığından ne diyeceğini bilemiyor... 

“Sıkıyönetimciler bunların göstermelik türünden saçını sakalını yoluyor, Üstüne üstlük bir de sıkıyönetimin övgüsünü yaptırıyor." 

Bize "şaşkın" diyen Rusya'nın Beşinci Kolu, aslında kendi şaşkınlığının telaşmı ortaya koymaktadır. 

Telaşlarının ve şaşkınlıklarının nedeni, efendilerinin yeni savaş stratejisinin Aydınlık tarafından anında açığa çıkarılması ve teşhir edilmesidir. Ankara'yı tepeden ele geçirme siyasetinden vazgeçip, gerici iç savaş çıkararak hükümeti dize getirme siyasetini benimsedikleri anda, Aydınlık tarafından suçüstü yakalanmaları, onları şaşkına çevirdi. 

Rusya'nın Beşinci Kolu, son iki aydır bütün yayınlarında aklını oynatmış gibi Aydınlık'a saldırıyor. Efendileri Rusya, uşağının Türkiye'de hiç bir itibarı olmadığını bildiğinden, TKP'nin yayınıyla da yetinmiyor. Bizzat kendisi Moskova radyosundan iki günde bir Aydınlık'a, Türkiye devrimcilerine saldıran yorumlar yayınlıyor. 

Daha 11 Şubatta Mustafayef denilen kişinin Moskova radyosunda yeni bir yorumu yayınlandı, Görünüşteki mesleği tercümanlık olan Mustafayef, Türkeş'i eleştiriyor. Niçin Abdi İpekçi' nin ölümünden sonra maocuları ve Aydınlık'ı suçlamadın diye soruyor. 

Moskova'nın ve Doğu Berlin'deki papağanla - rının Aydınlık'a böylesine kin kusmalarının nedeni, devrimcilerin uyanıklığı yüzünden, karanlık faaliyetlerini rahat rahat yürütememeleridir. 

Saçımızın, bıyığımızın "yolunmasına” gelince, 

Hükümetin özgürlük ve demokrasiye karşı davranışları, elbetteki halkı değil, TKP gibi özgüdük düşmanlarını sevindirir. 

Biz, fikir düşmanlarının fikir yerine küfürü geçirmelerine alışkınız. TKP lisi, MHP'lisi, K baklısı, sabah akşam doğruları yazanlara sövüyor. 

Onun için, saç sakal konusunda TKP'nin sesine değil, halkın sesine kulak vermek gerek. 

Serbest bırakıldıktan sonra bütün dostlarımızdan, okurlarımızdan, mektupla, telefonla, ziyaretle "geçmiş olun" dilekleri aldık. Bir tek örneğini verelim: 

“İskilip halkı olarak size geçmiş olsun diyor, bu gibi haksızlıkları kmıyoruz.—Hüsnü Demirer" 

Diktatörlüklerine karşı en küçük bir laf söylyeni deli diye zindana tıkanlar iise,elbette ki "oh olsun, beter olsun" dediler. 

Pusulayı şaşırmışlar. Başbakanlık koridorunda arkadaşımızı görünce, yanına yaklaşıp, “KGB belgelerini Başbakanlıktan mı alıyorsunuz?" diye soruyorlar, 

Saçımızla, sakalımızla uğraşıp, "aman yoksa Aydınlık çılardan kurtuluyor muyuz" diye umu- da kapılıyorlar. 

Brejnev de, kuyrukları da boşuna umutlanmasın, Saç sakal dediğin yine uzar. Ama bağımsızlık tutkusu yüreklerden kolay kolay sökülmez. 


KAYSERİ HÜR-GENÇ BAŞKANI 


MUSTAFA TÜRKYAR: 


"Ülkemizin menfaatlerine aykırı hiçbir anlaşma imzalanmamalıdır” 


MUSTAFA KOÇ 

Kayseri Hur- Genç Başkanı Mehmet Türk yar, dünyada ve Türkiye'de bugünkü durum üzerine görüşlerini gazetemize açıkladı. Türkyar'ın açıklamaları şöyle 

AYDINLIK: Türkiye'de bugünkü durum hak kında ne düşünüyorsunuz? 

M. TÖRKYAR: Ülkemizin bugünkü duru munu olumlu bulmuyoruz. Bugün dışarıdan yardım istenilmekte ve aç olduğumuz ilan edil mektedir. Aslında ülkemizin zengin madenleri, ihtiyaçlarımıza cevap verecek durumdadır. IMF" den para dilenmekte, karşılığında çok şeyler vermekteyiz, Hemen ardından da devalüasyonlar, zamlar ve pahalılık geliyor. Ülkemizin menfaatlerine aykırı olduğu müddetçe hiç bir ekonomik anlaşma ve sivasi protokol imzalanma malıdır 

AYDINLIK: Sce anavşının kaynağı kimler dw? Anarşiye karşı tultumunuz nedir? 

M. TURKYAR: Anarşiye kesinlikle karşıyız Biz. herkesin düşüncesinde serbest olmasından ve tartısmasındar yanayız. Hiç bir fikir ve düşünce kendisinden farklı olan kaba kuvvetle susturamaz. Her öğrenci serbestçe okula gidip gelmeli ve fikrini rahatlıkla savumalıdır. Ülkede anarşiyi sağ ve soldaki bazı grupların çıkarttı ğı açıktır. Anarşinin kaynağı dış mihraklara dayanmaktadır. 

AYDINLIK de Doyu'da karşı lulumunuz nedir 

M. TURKYAR - Rusya, ülkemize sızmak için 'böl, hakim ol" politikasını Doğu'da uygulamaya çalışmaktadır. "Laz, Kürt, Çerkez" diye bölücülük kışkırtmakta ve Türkiye'nin birliğini bozmak istemektedir. Bu emellerini de doğrudan doğruya değil de, piyonları olan TKP ve solun bir kısmı ile gerçekleştirmek amacındadır 

IYDINLIK dusunuyorsunuz 

M TORKYAR devletler 


Rusya'nın Özellikle son günler 


kişkiırtici, bölücü faaliyetlerine ? 


Dunyudakı durum hakkında ne Bugün, dünyada güçlü süper elleri kendi himayelerine almak birbirlerivle yarışmaktadır. Küçük ülkelerin işlerine müdahale &lnekte ve bağımsızlıklarını ihlal etmektedirler. Bizler, ülkelerin iç işlerine karışmaya ve işgale, kesinlikle karşıyız. OKarşılıklı çıkarlar iemelinde, dünya devletlerinin ilişkisinden vanıvız 


YUCSU 


15 Şubat 1979 


yargı 


özkonusu 


; olan 
Vietnam'ın Kamboçya 'ya 


doğrudan doğruya saldırısıdır 


Sovyetler kışkırttığı Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısı konusunda Yargı Dergisi şunları yazıyor: sonraki Vietnam 

“Vietnam ve Sovyetler Birliği bu olayı, 'zalim bir yönetime karşı yerli bir ayaklanmanın zaferi', 'devrimci bir iç savaş' ve 'insanlığın barbarlığa; karşı başarısı' diye gösterirken, Vietnam'ın askeri müdahalesinin sözünü etmeme yoluna gittiler. Resmi tutumların bu olmasına karşılık, gayri resmi yorum, 'uluslararası dayanışma adına Kamboçya hâlkının yardımına ko- nın şulduğu' yolunda idi. 
Eldeki en tarafsız bilgi ve haberler ise Vietnam '- ın yüz bine yakın sayıda askeriyle Kamboçya topraklarına girdiği ve başkenti ele geçirdiğini, FUNSK gerillalarını tank, 


etnam'ı bu 


şılmaktadır. 


nışının uluslararası 


verilmesi 


doğru olamaz. 


yeniden $ milli 


4+ MUCADELE 


Kaddafi'nin kuşku uyandıran tavırları 


Ecevit'in Libya gezisini, "Bir yıllık iktidarı döneminde yaptığı gezilerin en faydalısı'" olarak nitelendiren "Yeniden Milli Mücadele" dergisi, Kaddafi'nin tutumu konusunda bazı kuşkularını belirtiyor Dergi, 471. sayısında bu konuda şunları yazıyor: 

“Dünya siyasi şartlarının gerekli kıldığı 'rüş- te' eremeyen İslam ülkelerinin mevcut durumu- nun böyle bir ilişkide dikkate alınması gerektiğini de belirtmeliyiz. İslam ülkeleri henüz siyasi bağımsızlıklarını tam anlamıyla kazanmış, süper güçlerin etkilerinden kurtulabilmiş değildir. 
Mesela Türkiye karşısında yukarıda işaret ettiğimiz sâmimi duyguları dile getirebilen Libya liderleri, bazı konularda kuşku uyandıran tavırlar içindedir. Kaddafi'nin Türk heyetinin ülkesini ziyareti arifesinde İran olayları konusunda sarfettiği sözler bunun en açık delilidir. Ayrıca Libya lideri, 1972'lerde yaptığı bir konuşmada; "Batı'daki kapitalist toplumlarda birbirini yiyen, yutan insanlar, bir tarafta sefalet, israf kal'a ve sarayları; öbür tarafta aç-çıplak, yerlerde sürü. 
nen komünist parya ve kurbanları .. Doğu öldürüyor, Batı süründürüyor' derken; daha sonra "Bizler, Sovyetler Birliği'ne yönelmek zorundayız. Bir savaş patlak verecek olursa Libya, Varşova Paktı'na katılacaktır’ diyebilmektedir..." 


ndan (1939) bir görüntü. 


Fransız Sinemasının İkinci Dünya Savaşı öncesi döneminin en önemli yönetmenlerinden Jean Renoir'in Pazartesi akşamı ABD'de öldüğü bildirildi. 

Ünlü empresyonist ressam Auguste Renoir'in oğlu ve usta görüntü yönetmeni Claude Renoir'ın amcası olan Jean Renoir, filinleriyle Fransız sinemasin- daki "şiirsel gerçekçilik" akımının büyük ustaların- 


dan biri olarak tanındı. 


Renoir, 1894'de Paris'te doğdu. Sinemadan önce seramik çalışmaları yaptı. 1926'da büyük ölçüde etkilendiği yazar Emile Zola'dan başarılı bir “Nana” romanı uyarlaması yaptı. 1934'de çevirdiği "Toni" savaş sonrası İtalyan yeni-gerçekçi akımını etkileyen 


başlıca yapıtlarından biriydi. 
Renoir şı Fransız 


litan sinema örneği oldu 


Renoir, "Bir Kır Gezintisi" (1936), "Oyunun Kuralı"" (1939) gibi filmlerinde Fransız burjuvazisinin yaşantısını eleştirel bir gözle yansıttı. Gorki'nin "Ayak Takımı Arasında" adlı oyununu Fransa koşullarına uyarladı (1936). I. Dünya Savaşı'nı anlatarak halkların kardeşliği temasını ustalıkla işlediği "'Büük Aldanış" (1937) filmi, Hitler Almanyasında ve 


talya'da yasaklandı $ 


85 yaşında ölen Renoir, 10 yıldır ABD'nin Los 


Angeles kentinde yaşamaktaydı. 


Birliği'nin zırhlı araç, uçak ve her türlü teçhizatla desteklediğini ortaya koymaktaydı. Saldırıdan önceki ve resmi yayınlarından da, bu hareketin yakın amacının Laos, Kamboçya ve Visonuncusu- nun hegemonyası altında nam'ın bir federasyon şeklinde birleştirmek olduğu anla- 


“Bütün veriler objektif leri bir şekilde ele alındığın- Kamboçya da, Vietnam'ın bu davra- girmişler, başkent dahil hu- olmak üzere ülkenin ökuktaki adı ne olmak ge- nemli bir kısmını işgal etrekir? Bu eyleme, 'müda- mişler ve mevcut yasal hale" (intervention) adı- iktidarın devrildiğini ilan (J.Decornoy, Le Monde 7.1.79) 
Çünkü, 
Birleşmiş Milletler döne- laydaki davranışına uyan mi öncesinin bir kavramı hukuki olan 'müdahale', bir dev. hale’ letin bir başka devletin doğruya, 'saldırı'dır. O- iç ya da dış işlerine, dav. layda uluslararası hukuranışına, mevcut şartları. ka aykırılıklar, ulusal ba- 


Renoir'in en önemli filmlerinden "Oyunun K urál:" 


1936'da, yükselen faşizm tehlikesine karomünist Partisi önderliğinde kurulan Halk Cephesi için "Hayat Bizimdir" adlı filmi yaptı. 
Siyasal niteliği yüzünden az gösterilebilen ve pek bilinmeyen bu film, Fransa'da çekilmiş ilk önemli mi- 


değiştirmek ya da aynen sürdürmek amacıyla ve gücüne dayanarak, otoriter ve diktatoryal bir davranışla karışması anla mına gelir (Seha Meray, Uluslararası Hukuk ve Örgütler, s. 230). Kamboçya olayındaysa, Viet-Kamboçya Demokratik Devletine kendi isteklerini dayatması diye bir şey söz konusu olmamıştır. Vietnam kuvvetdoğrudan doğruya topraklarına 


etmişlerdir. 
.. .Vietnam'ın bu o- 


'müdadoğrudan 


niteleme değil, 


gımsızlığın, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün çiğnenmesi; bir ülke halkının kendi geleceğini dış müdahaleler olmaksızın tayin edebilme hakkının ve devletlerin birbirlerinin içişlerine karışmamaları ilkelerinin çiğnenmesi şeklinde belirmiştir. 


“Kamboçya'daki rejimin insan hakları ve demokrasi yönünden davet ettiği tepki ve eleştirilerin haklı ya da haksız olması ise, Sorunun çözümü bakımından bir rol oynamamak gerekir. Cünkü BM Antlaşmasının 5. maddesi, siyasi, ekonomik, askeri yada başka herhangi bir nedenin. sald /1 haklı gösteremeyeceğini, bir saldırı savaşının uluslararası barışa karşı işlenmiş bir suç sayılacağını bildirmektedir. o Yoksa, 

, bir ülkenin iç rejiminin dıştan müdahaleyi haklı saydırabileceği tezinin kabulü, her türlü emperyalist siyasete kılıf sağlayabileceği gibi, uluslararası hukukun en temel ilkelerinin de yok sayılması sonucunu doğurur." 


` yönetmenlerinden 
; Jean Renoir öldü 


Fransız sinemasının ilk önemli militan film örneği: “HAYAT BİZİMDİR" (1936). 


mi. 


FEDAİ'NİN ŞAHİDİ 


Izmir'de yayınlanan ve MHP'lilerin çıkarttığı Fedai dergisi, 3. sayısında devrimcilerin Kahramanmaraş'ta bir kaç yıldan beri iç savaş hazırlığı sürdürdüğü iddiasında bulundu. 


Dergi şunları iddia ediyor: 

“Başta TRT olmak üzere, sol basın olayı MHP'nin üzerine yıkmağa kalkışmış ise de acı gerçekler karşısında ağız değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu sahada: sadece Maoist AYDIN-LIKÇILAR iftirada yalnız kalmışlar, yavuz hırsız ev sahibini bastırır kabilinden birtakım tenakuslar çizerek iftiralarına devam etmişlerdir” 

Daha sonra MHP Kahramanmaraş Milletvekili Özbaş'ın iddialarına dayanarak şunları ileri sürüyor: 


“Bu milletvekilinin tespitlere dayanan görüşleri olayın gizli yönlerini gün ışığına çıkaracak imahiyettedir. Biliyoruz ki, sol fraksiyonlar'n Kahramanmaraş'ta liderliğini yapan 'AYDIN-LIK grubu' kaç yıldan beri burada bir iç s2"“- şın hazırlığını sürdürmekte idiler, 


SYAM GAZIN 


Deng'in ABD gezisi ve TSiP 


TSİP yanlısı "Gerçek" list sisteme ve onun əra gazetesi, Çin Halk Cum- ekseni Sovyetler Birliği'- 


Gercek 


Renoir'in tamamlayamadığı ve eksik şekliyle montajı 1946'da yapılan “Bir Kır Gezintisi" fil- 


huriyeti Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping'in ABD gezisine ve gezi sirasındaki konuşmalarına saldırıyor. Dergi bu konuda şu iddialarda bulunuyor 


"Böylece, Teng, Mav'- nun gerici 'Üç Dünya Teorisini' bir kere daha tekrarlamış oldu. Söyledikleri çok açık, sosya- 


ne karşı emperyalist ülkelerle birlikte bir Haçlı savaşı istiyor. Emperyalistler de Çin'in bu gerici politikasını büyük sevinçle karşılıyorlar, İşte Teng'in ABD gezisinin amacı budur, Sosyalist sistemi iktisadi, diplomatik, siyasal ve askeri alanlarda emperyalizmle işbirliği yaparak abluka altina almak." 


GâaâZöte 


HAFTALIK MÜSTAKİL SİYASİ GAZETE 


Kafir Amerika,ekfer Rusya 


Mehmet Şevket 
121. sayısında, iki süper yazıyor: 


"Bugün yeryüzünde 


Eygi, 


"Büyük Gazete"'sinin devlet hakkında şunları 


iki süper devlet vardır: Kafir Amerika ile ekfer (en kafir) Rusya 


.. Üçün- 


cü bir süper devlet mevcut değildir. 

"Her ikisi de şerdir. Ancak ikincisi birincisin- den daha kötüdür. Bir müslüman "Amerika'ya iyidir" diyemez. Ama 'Rusya'dan daha az kötüdür diyebilir. Zaten gerçek de budur." 


3 Fransız sinemasının önemli 


Jean Renoir, 1939 yılında 


Marksizmin geliştirilmesi yolunda 


M. Yılmaz Öner'in Canlıların 
Diyalektiği ve 
Yeni Evrim Teorisi 


* Canlılar ve Toplumlar Dünyasın- da İhtilallerin Gerekirliği 

* Marksizmin ge. 
leceği 

* Biyoloji ve Felsefede Ortak Diyalektik 

Bütün kitapçılarda Gümüşhalka sok. 

12. Kat.3 


KARAKÖY 
— 


ATLETİZM DE GiTTiKÇE YOZLAŞTIRILIYOR 


© Eskiden. ” daha iyi hazırlanacağım, birincilik onun hakkıydı, şu harekette başarılı ona sorayım da bana da 


öğretsin” deniliyordu 


© Şimdi, rakip sporcuların birinci olmalarını önlemek için köşeye sıkıştırma, dirsek atma, çivili ayakkabılar ıle kasti hareketler yapılmaya başlandı 


Futbol, basketbol, voleybol ve arkasından atletizm gittikçe yoZiaş- 


maya yüz tutuyor. 


Gençler istekle, spor yapmak için sahalara, potaların altına, pistlere koşuyorlar. Dostluklar daha güçlü. Yarıştığı sporcuya yardım etmeye çalışıyor, kendi iyi bildiği hareketi göstermeye çalışıyorlar. Yarışta geçildiği zaman sporcu, küfür etmiyor, rakip sporcuya çelme takmıyor. 


SE 


İTÜ'lü sporcunun kafasında olumsuz dü 


Gül Yenici 


Aksine bir daha ki yarışmaya "daha iyi hazır- 
* lanacağım, birincilik onun hakkıydı, şu hareketi başarılıydı ona sorayım da bana anlatsın" diyorlar, 

Bu konuşmalara her branşta şahit olabilirsiniz. Bazı branşlarda bu konuşmalar 1940'larda, bazı branşlarda 1968'lerde, bazı branşlarda 1973'lerde yapılıyor. 

Ama yavaş yavaş bu konuşmalar değişme- ye başladı sporcular arasında; Köşeye kıstırıp atak yapmasını önleyelim, bir çelme atayımda görsün gününü, ölürüm de kaptırmam bu yarışı bacağını kırmak lazım bu serserinin, bu oyunu iyi oynamalıyım ki transfer ücretim daha da artsın” vb... 

Bugün, üzülerek görüyoruz ki atletizmde, bu tehlikeli süreç içine girdi. Bazı atletler rakip takım sporcularının kazanmasını önlemek için köşeye kıstırmaya, dirsek atmaya, çivili ayakkabilar ile kasti hareketler yapmaya başladılar. Bu davranışlar, işin kötüsü gittikçe de yaygınlaşma- ya başladı. Özellikle atletizmi yavaş yavaş kazanç aracı olarak görmeye başlayan sporcularda bu hareketler daha sık görülmeye başlandı. Atletleri bu ortama sürükleyen çeşitli nedenler var, kuşkusuz. Atletler arasında imtiyazlı bir kesimin yaratılmaya çalışılması, bölgeciliğin körüklenmesi, dürüstlükle çelişen bazı işler yapılması ve atletlerin bu du- 


şünceler yatmıyor. Birçok sporcu onla Yuma alıştırılmaları, bu nedenlerden bazılarını 


rın bu yönünü örnek almalıdır. 


oluşturuyor. Atletlerin kafasındaki dostça ve dürüstçe yarışma çalışma anlayışı yavaş yavaş bu şekilde siliniyor ve halen silinmeye de devam ediliyor. 

Bazı müessese kulüplerinin de atletizme burunlarını sokarak para konuşturmaya başlamaları da süreci hayli hızlandırdı. Spor yapabilecek ortam, malzeme yardım, derken arkadan profesyonelliğe yolları açan paralar ödenmeye başladı. Şimdi atletlerin önüne daha cazip sahneler çizilmeye başlandı. Yıllardan beri ter dökerek belirli bir seviyeye gelmiş sporcuların 


Gerçek dostluk duygularıyla kucaklaşan başarılarından paylar çıkarılıyor ve kullanıyor- bu sporcuları yan yana görmek arlık da lar. Bu kadarcıktan bir şey olmaz diyenler 


ha'da güçleşiyor 


Mersin'de judoya 


silkinmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ortalıkta 


Birçok ünlü sporcuya el 

atan müessese kulüpleri bu sporcuları kullanarak daha fazla reklamlarını yapıyorlar. 


dolaşan para daha da artmaya başladı. ''Ben sana bu kadar vereceğim, onlar bizim verdiğimiz kadar sana veremez" konuşmaları daha sık duyuluyor çevreden. Yetkililer bir kenarda bu gelişmeyi yine sessizce izliyorlar. Tıpkı basketbol, voleybol gibi... 

Bu konuya başından beri eğilmeyen, "dur bakalım ortada fol yok yumurta yok" diyenler 

şimdi oturup düşünmelidirler. 

Bu konuda olumlu bir de örneğimiz var. İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü atletleri. Bu kulüpte bulunan atletler uzun yıllardan beri atletizm yapıyorlar. Hem de hiç bir maddi çıkar gözetmeden. Kimse de onları tehdit etmiyor, “ bu yarışı kazanmazsan seni şampiyona- ya göndermeyiz, kadroya almayız" diye. Hemen hemen atletizm çevresi içinde en sürekli kadroya, İstanbul Teknik Üniversitesi Atletizm Şubesi sahip. Ayrıca bu atletler Türkiye şampiyonalarında oldukça başarılı sonuçlar alıyorlar. 

Aslında bazı kulüpler başarıları nedeniyle bu atletlere az asılmadılar. "Gelin biz size daha fazla imkan sağlayacağız, kendinizi burada harcamayın” diye. Ama atletler bu teklifleri geri çevirdiler. “Biz kulübümüzden çok memnunuz" diye. 

Bizim, Atletizm Federasyonu ve profesyonellik konusunda ne yapacağını şaşırmış yöneticilere bir önerimiz var. Gidin bu atletlerle konuşun. “Siz neden para almayıp bu kulüpte yarışıyorsunuz “ diye sorular sorun. Sizlere çok yararlı bilgiler verecekler, eğer öğrenmek istiyorsanız ve bu konunun gerçekten sorumluluğunu duyuyorsanız. 


Spor yapmayan 50 yaş üstündeki bireyler 


beyin kanaması 


ilgi artıyor 


MERSIN 
KAMİL CÖMERT 
Mersin'de judo sporuna ilgi gittikçe artıyor. 
Özellikle son dönemlerde bu faaliyeti yapmak için yer darlığı çeken sporcular Bölge Müdürlüğüne başvurarak kendilerine yer verilmesini ve olanak tanınmasını istediler. 
Orta dereceli okullar- da okuyan öğrenciler 


adin, 


arasında ilgi gören, bu spora, her geçen gün talep daha da artıyor. 


Genç sporcular kendilerine olanak tanındığı taktirde çeşitli yarışmalarda başarılı sonuçlar alacaklarını belirtiyor- 


lar. Bu nedenle genç ju- 


docular kendi aralarında çeşitli müsabakalar dü- 


zenleyerek çevrelerini etkilemeye çalışıyorlar. 


sing 


hir Bölge Müdürü İ. Hakkı Ünal. 


Eskişehir'de ilçelere tesis yapılması planlanıyor 


ESKİŞEHİR 
FİKRET YAKABOYLU 


Eskişehir Bölge Müdürü 
İ. Hakkı Ünal, Eskişehir'e yeni tesisler açarak, daha fazla insanın spor yapmasını sağlayacaklarını belirtti. 


Bölge Müdürü Ünal, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerine birer futbol sahası, Sivrihisar ilçesine bir kapalı spor salonu yapılacağını belirterek, ayrıca Eskişehir'de beş 


tane kapalı spor salonunun yapılmasının beş yıllık plan içine alındığını ifade etti. 


Bazı tesislerin ise yeni- 


ü Ünal, Türkiye" 
de sporun kalkınması için kitleye mal edilmesi gerektiğini savundu. Ünal konuşmasını, “sporu her yaştaki insana yaptırmak amacındayız, çalışmalarımızı bu şekilde yoğunlaştırmış bulunuyoruz" diyerek bitirdi. 


MÜJDAT GEZEN 


16 Şubat Cuma günü Saat: 18.00'de 
"Yüz-Yüze Mizah” 


adlı bir sohbet toplantısı yapacaktır. - 

Yer: Halk Tiyatrosu Lokali İsveç Konsolosluğu yanı. İstiklal Cad. 483/5 Tünel-İSTANBUL 


tehlikesiyle karşı karşıya 


Spor yapmayan əu yaş üstünde olan bi- 


reylerin yüzde 80 oranında b 


ve enfarktüse» yakalanmaları olasılığı bulundu- 


ğu açıklandı. 


İzmir Tabib Odası Başkanı Lok ile Amatör Sporcular D Mahmut Akal düzenledikleri 


4k Basketbolda geçen hafta 


IZMIR (THA) tusında, aynı 


eyin kanaması larının yüzde 7 


yaşta beden hareketleri ya- 


panların her iki hastalığa yakalanma oran- 
.3 olduğunu ifade etti. 


Kentte yaşayanların, ömürlerinin 150 bin 


saatini oturmakla geçirdiklerini belirten Lok 


Prof. Dr. Veli erneği Başkanı basın toplan- tedh “ dediler 


ve Akal "alınan enerji 
Bu da kişileri yavaş yavaş ölüme sürüklemek- 


çok az harcanmakta. 


Kötü sahneler vardı... 


Basketbol sahaları tüm spor dallarında ol duğu gibi spor alanı olmaktan çıkıyor.Karşılaşmaların sonuçları ve teknik yorumları artık ikinci planda anlatılma- ya değer olmaya başladılar... 


Bundan dolayı geçen haftanın yorumunu yaparken karşılaşmaların sonuçlarinı değil sporcuların birbirleriyle ilişkilerini , sporcuların seyirciyle ilişkilerini, seyircinin seyirciyle ilişkilerini anlatmakta yarar görüyoruz. 

Cumartesi günü yapılan ve özellikle kümede kalma savaşı veren DSİ Spor-Galatasaray maçında seyircileri gözlemek gerçekten ders vericiydi. Biliyorsunuz 
DSİ Devlet Su İşleri'nin bâsketbol takımı. Bu takımı desteklemeye gelen 20-30 civarında işçi, Spor Sergi Sarayında, sanki düşmanlarıyla (!) 


karşılaştılar. 'Takımıarını desteklemek için ağızlarını her açısta İstanbul Takımlarını destekleyen "Kültürlü insanların, İstanbul seyircisinin" terbiye sınırlarını da aşan hareketlerini gördüler, Maç sonrasında ise polis ve jandarma bu 20-30 kişinin etrafını çevirdi. Ve sert hareketlerde bulundu. Bunlar saha kenarında olanlardı. Saha da olanlarda övgüyle anlatılmayacak şeylerdendi 


DSI Spor'un Amerikalısı maç boyunca hakemle sürtüştü. Ve hakem tarafından oyun- dan atıldı. Amerikalı oyuncu Morris, Pazar günkü maçlarda oynayamadı. Ama saha kenarında ağzında sigarayla sözüm ona "Otoritelik” yaptı 

Pazar günü ise Spor 
Sergi Sarayında Fener bahçe Y. Meysu maçın daydık. Burada Sporcu- 


luğu değil rekabeti. ve karşısındakini ezme hırsını gördük. Burada dostluğa ve birliğe alkış tutanları değil, sahaya çeşitli maddeler atanları, ağıza alınmayacak sözleri ve sahte dostluk sloganları bağıranları gördük. 


Bu hafta bunları gözönüne alarak bu çeşit olayları teşhir etmenin dahâ olumlu bir adım olduğunun bilincine vardık... Çünkü seyirci- nin seyirciyle kavga etmesi varken, topun potaya nasıl girdiğini anlatmak, çünkü sahaya binbir türlü yabancı madde atılırken kişilerin nasıl oynadığını anlatmak öne geçen asıl gerçeği gözardı etmek olurdu. Puan durumu da yapmadık. Çünkü bu koşullarda alınan puan alınterinin göstergesi değil, kargaşanın, bölücülüğün göstergesi olmaktavdı 


İkem 


Mataracı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yasaya hiç sokmam. 

Tüccarlar parayı kredi olarak devletten alyor. 
Bu yıl 3,5 milyar kredi verildi. Bu kredinin kur garantisi ve vergi iadesi var. Senelerdir devlet, üretici yerine Amerikan şirketlerinin Türkiye'deki mümessillerine yardım ediyor. Devlet tüccara yardım edeceği- ne tütünleri kendisi alıp ihraç etmelidir." 

taracı ayrıca bu yıl 
E tün piyasasında ortalama fiyatın 58 lira civarında gerçekleşmesinin beklendiğini öne sürerek üretimin yüzde 74'nün Tekel, geri kalanının tüccar tarafından satın alınacağını açıkladı. Bakan, piyasayla ilgili olarak basında yer alan eleştiriler konusunda "bunlar müstahak olmadığımız eleştiriler" dedi. 

Manisa'nın Ula ilçesine bağlı Karaçlar köyüne tütün alımına giden Tekel Eksperi Talat Gencap, fiyatları düşük bu- 

.lan üreticiler tarafından köy kahvesinde dokuz saat rehin tutuldu. Gencap, daha sonra jandarmanın müdahalesi sonucu serbest bırakıldı. 

. Olayla ilgili ortak bir -açıklama yapan Karaçlar Köyü Muhtarı Hasan Sever ve CHP İlçe yöneticileri, köylülerin rehin aldığı tütün eksperlerinin MHP'li olduğunu ve köyde yaşayanların büyük çoğunluğunun 
CHP'li olması nedeniyle tütünlerine kasıtlı olarak düşük fiyat verdiğini be- 


lirttiler. 
Butto 


(Baştarafı 1. Sayfada) yüksek Mahkemenin 
bu kararı sayesinde 14 
Şubat günü yapılması tasarlanan infaz ertelendi. 


Butto'nun avukatla rından Yahya Bahtiyar, savunma dilekçesini hazırlayabilmek için Yüksek mahkemeden 10 gün yerine üç hafta mehil istemişti. Ancak baş yarmç. Enverül Hak, mahkemenin en kısa zamanda karar vermek niyetinde olduğunu belirtti. 

Savunma makamının bu son dilekçesi de mahkeme tarafından reddedi- 


18.30 HABERLER 


N S 


TELEVİZYON 


Kıbrıs'ta hükümet buhranı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


mesiyle hükümet düşürülebilivor. 


Şu anda hükümetin 
19 UBP' linin yanı sıra üç 
de bağımsızındesteği ile 
22 sandalyeye sahip 
olduğu, muhalefetin ise şimdilik 18 sandalyesi bulunduğunu belirten siyasal çevreler. hükümetin. 
kritik durumda bulunduğunu ifade ediyorlar. 


NEJAT KONUK'UN 
PARTİSİ 


Bu arada 1978'in son aylarından beri UBP'den ayrılan milletvekilleriyle birlikte bir parti kurmaya hazırlanan Nejat Konuk'un bu hafta içinde partinin kuruluşunu resmen açıklaması bekleniyor. Demokratik Halk Partisi adıyla kurulacak partide en az yedi milletvekilinin yer alacağı belirtiliyor 


Yeni partinin kurucuları arasında yer alacak olan eski UBP milletvekilleri, partinin MHP ile ilişkilerini eleştirmişler ve kendilerinin Oo sosyal-demokrat bir çizgi izleyeceklerini açıklamışlardı. 
Son istifanın sahibi Girne Milletvekili Hacıahmetoğlu da UBP Başkanı ve Başbakan Çağatay'a verdiği mektupla istifa gerekçesini şöyle açıkladı: 


"Ulusal Birlik Partisi, ismire layık olanı yapmamış, hiç bir sahada birlik kuramamıştır. Halk hizmet beklediği için Ulu- 


lirse, Butto'nun idamı ancak devlet başkanının affıyla gerçekleşebilecek. 
Ancak daha Ance, Buito'nun veya yakınlarının Devlet Başkanı : Ziyail Hak' tan af dilemeyecekleri açıklanmıştı. Bununla birlikte bir çok devlet başkanı ve uluslararası kurum, Ziya Ül Hak'a müracaat ederek, Butto", nun af edilmesini talep etmişlerdi. Ziya Ül Hak, bu talepler konusunda her hangi bır yorum yapmaktan kaçınırken, bir çok kez, "hiç bir gücün yasaların üstünde olmadığını" söylemişti. 


TENU 


18.33 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ Çizgi film dizisinin "Nil Canavarı" adlı, 23. 


bölümü yayınlanacak. 


19,00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUM 


Dizinin 19. bölümünde, öğretmen Sadettin Unal, çocuklara altı sekizlik ölçüyü anlatacak. 
Hazırlayanlar: Mustafa Karakaya, Süheyla Sinki) 


19.30 KÖY KAHVESİ 


Programda Tarım Kredi Kooperatiflerinin dunu, bugünü, yarını, kooperatif ortakları, yetkililer ve uzmanlarca tartışılacak. Nevzat Şenol'un sunduğu programa değişik bölgelerden 7 üretici, çeşitli kooperatif temsilcileri ve Doç. Dr. Zafer Üskül katılacak. Hazırlayan: Filiz Ozankaya. 


20.30 HARFR LER 
21.15 BEŞ DAKIKA 


Zuhal Çetınkanat ın sunduğu programda, başıboş köpeklerle ilgili olarak izleyicilerden gelen mektuplardan örnekler verilip kuduz konusu işleniyor. Yapım-Yönetim: Yavuz Tarakçıoğlu. 


21.20 ASPEN 


Sürekli filmin ikinci bölümü yayınlanacak. 
22.05 HABEK-PROGRAM 


23.10 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
09.20 Çocuklar İçin 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.01 Yaşayan Hukuk 
16.05 Okul Radyosu 


TRT2 


08.00 Açılış 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Sabah Konseri 
10.30 Yaşayan Ekonomi 
1140 Sılaya Dönüş 
12 20 Şarkılar 
13.15 Çeşitli Klasik Müzik 13.30 Olayların | çinden 14.00 Türküler Geçidi 

g 16.00 Şarkılar 


TRT3 


V/.00 Açılış 
08.00 Sabah Konseri 
10.00 Çeşitli Sololar 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ /Basın- Yayın A.Ş adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


17.02 Akşama Doğru 
18,01 Çocuk Bahçesi 
1900 HABERLER 
20,12 Hafif Müzik 
20.15 Sılaya Dönüş 
21.02 Radyo Tiyatrosu 23.00 HABERLER 
23.40 Şarkılar 

00.40 Küçük Konser 01.00-05.00 Gece Yarısı 


16 20 Arkası Yarın 
17.30 Küçük Konser 
18.50 Hafif Müzik 
20.00 Fasıl 

2030 Türk Hafif Müziği 
21.00 Çevre Sorunları 
2200 Barok Müzik 
22.30 Türküler Geçidi 
2355 Kapanış 


40.00 muzik Dünyasından 17.00 Sizler İçin 

19.00 Bir Konser 

2030 Caz konseri 

21.00 Büyük Eserler 
22.00 Gecenin Getirdikleri 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMLI ALABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BUYUKOÖZDEN Müessese Müdürü: O.GURHAN ERTUR 


Dizgi: Aydınlık Otset Tesisleri Baskı: İs GUNI UR Dağıtım: GAMEDA 


sal Birlik Partısini iktidar yapmış, ancak Ulusal Birlik Partisi bile bile onların bu inancına layık bir icraat yapmamıştır." 

Öte yandan, dün bir demeç veren Lefkoşe Milletvekili özel Tahsin, daha önce istifa ettiği UBP'ye yeniden döndü- günü açıkladı. Tahsin, bugünkü zor koşullar altında bunu tek seçenek olarak gördüğünü bildirdi. Lefkoşe Milletvekili Özel Tahsin'in UBP'ye yeniden dönüşünden sonra, UBP'nin Meclisteki sandalye sayısı 20'ye yükseldi. Ancak bu durumun, UBP'nin Meclisteteki kritik durumu değiştirmediği belirtiliyor. 


Siyasi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ve ekonomik durumu her türlü çıkarları ve şahsi prestij kaygılarını 


bir kenara iterek, bunahma çare aramayı gerekli ve zaruri hale getirmiştir. 
Yurda siyasi istikrar kazandıracak köklü tedbirlere cesaretle başvurmak günün en önemli meselesi halini almıştır. Bu itibarla bugün içine sürüklendiği ağır bunalımdan memleketi selamete çıkaracak gerçekçi ve müsbet gelişmelere hazır ve açık olduğumuzu yüce milletimize bir kere daha duyurmayı milli bir görev saymaktayız." 

Hükümetin son 14 ay içinde yurdu içinde yaşanması en güç ülkelerden biri haline getirdiği ifade edilen bildiride, Kahramanmaraş olaylarını CHP yanlılarının çıkarttığı iddia edildi. 

Eşgüdüm uygulaması ve sonuçlarıyla sıkıyönetime bağlanan umutların giderek azaldığı öne sürülen bildiride, ülkenin içi ne düştüğü ağır bunalımın tek kaynağının işbaşındaki hükümet olduğu savunuldu. 

Bildiriyi okuduktan sonra soruları cevaplayan Nuri Bayar millet çoğunluğuna dayanmayan hükümetin zalim bir hükümet olduğunu ve yıkılması gerektiğini, bu hükümetin de 11'lerin katılmasıyla kurulduğu için millet çoğunluğuna dayanmadığını söyledi. 

Bir gazetecinin "'Parlamento aritmetiği ortada olduğuna göre, erken seçim mi öneriyorsunuz?" 
sorusunu Bayar "biz hükümetin yıkılması gerektiğini tekrarlamakta yarar görüyoruz." şeklinde cevapladı. 

"Bu hükümet çekilmediğine göre, önemli sorunlarda hükümete destek olarak milletin arzularının yerine getirmeyi düşünmüyor musunuz?" 
sorusuna da Bayar şu karşılığı verdi: 

“Bugün en önemli sorun anarşidir. Biz de bu konuda alınacak tedbirleri (o destekleyeceğimizi her fırsatta tekrarladık. 
Fakat bu hükümet anarşi ile mücadele etmek istemiyor. Anarşiye karşı getirilecek tedbir yasalarının hiç biri parlamentoda değil. Sıkıyönetim- de biz oy vermeseydik, ilan edilemezdi." 

Yeni bir hükümet formülünü parlamentoda aradıklarını belirten Bayar, millet çoğunluğunu temsil eden bir hükümet arzuladıklarını belirtti. 
Bunun bir AP-CHP koalisyonu anlamına mi geldiği şeklindeki soruya ise Bayar o"Aklınıza gelen bu fomüllerden başka formüller de var. Ben size sayayım" diye karşılık verdi, ancak daha sonra bu formülleri saymadı. 
Bayar 'Önemli olan milletin iradesine dayalı bir hükümet (o kurulmasıdır" dedi. 


ECEVİT'İN TUTUMU 


Başbakan Ecevit dünkü basın toplantısın- dan sonra, bir gazetecinin AP Temsilciler Meclisi bildirisi ile ilgili sorusunu cevaplarken şöyle dedi: 

"Şu sırada bir seçim sözkonusu olmadığına göre, hükümet hakkındaki karar ancak Millet Meclisinde verilir. Millet Meclisi dışına, parlamento dışma çağrılar yaparak, çağrılar çıkararak, hükümetin düşürülmesini, değiştirilmesini istemek insanın aklına acaba Anayasa dışı yollar mı denenmek isteniyor sorusunu getiriyor. Millet Meclisinin hükümete güveninin devam etmeyeceğini gösteren en küçük bir belirti de yoktur." 


MERKEZ BURO: 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu 

Yazı İşleri Vel: 26 5244 
İdare Vel: 26 5437 


em m, ii nd 


Korutürk, birlik... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 

Bütçe gorüşmeleri sırasında her konuda konuşan ve her işi anlar havadaki AP Afyon Senatörü Kazım Karaağaçloğlu, ise, Nuri Bayar'ı hiç yalnız bırakmadı, adım adım izledi. Karaağaçlıoğlu Cumhurbaşkanına yine hükümeti şikayet etti. 

"Cumhurbaşkanım bu hükümet memleketi bizar hale getirdi. Bizi böylece topluca çağırmak yerine, 30'ar 40'ar kişilik guruplar halinde çağırsanız da bu meseleye artık bir çare bulsak." 

"Nedir çaresi peki?" 

"Hele bu hükümet bir gitsin gerisi kolay, düşünürüz ondan sonrasını. 

Cumhurbaşkanı kızgındı biraz Karaağaçlıoğlu'na, Şöyle cevap verdi: 

"Herşeyi yaptım çare bulamadım. Ben bahriye subayı iken rüzgar kaşı- dan göğsüme doğru çarpardı, hiç birşey yapmazdı. Ama bu politika rüzgarı beni çok rahatsız ediyor. Herşeyi yaptım ama bir çaresini bulamadım." 


Müjdat Gezen... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yenesi için sevk edıldiği Şişli Çocuk Hastanesinden alkolsüz olduğunu ve dayak yediğini belgeleyen bir rapor aldı. Bu rapor daha sonra sanatçının sevk edildiği Sıkıyönetim Komutanlığına da gönderildi. 

Sikiyöneum Komutanlığında 1 gün kaldıktan sonra serbest bırakılan sanatçı, rapor almak üzere geldiği Taksim Hastanesinde şunları söyledi : "Artık ne meclislerde tartışılsın, ne de doğru mu, yanlış mı diye konuşulsun. Polis vatandaşı dövüyor. Ben bunu vatandaş Müjdat Gezen olarak söylüyorum. Polis karakollarda sanatçıyı, yazarı, gazeteciyi, kısacası düşüneni dövüyor. 
Elimdeki rapor, vücudumdaki bereler ve bir yığın tanık bunun en büyük kanıtıdır." 

Sanatçının, Taksim Hastanesinden aldığı raporda sağ ve sol kolunda darp izlerine rastlan- 


dığı belirtildi. 
Kendisini döven Beşiktaş Emniyet Amiri 


Turan Güler'den davacı olacağını belirten Gezen, "Karakolda dayak yememden sonra davadan vazgeçmem için çok ısrar ettiler. Ancak kendilerine bu davanın Müjdat Gezen'le Emniyet Amiri arasındaki dava değil bütün halkın davası olduğunu söyledim. Çün kü vatandaş karakolda dayak yemektedir" dedi. 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
du 

Ecevit'in İran Başbakanı Bezirgan'a yolladığı mesaj şöyle: 

"Hükümeti kurmuş olduğunuzu öğrenmekten büyük mutluluk duydum. 
Bu vesileyle ekselanslarını içten kutlarım. Yine bu fırsattan yararlanarak Türk ulusu ve hükümetinin İran ulusu ve hükümetinin geçici nitelikteki güçlüklerin kısa sürede üstesinden geleceğini ve bundan böyle çabalarını dengeli ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına yönelteceğine olan inancını da ekselanslarına iletmek isterim." 

Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün de yeni Dışişleri Bakanı Sencabi'ye mesaj yolladı ve yeni bakanı kutladı. 

Öte yandan Ankara' 
daki fran Büyükelçisi önceki akşam Dışişleri Bakanlığına bir nota vererek Byükelçilik görevinden ayrıldığını, ve bu görevin bundan sonra elçi müsteşarı Parwis Muayyib tarafından leceğini bildirdi. 


sürdürü 


Afganistan... 


(Baştaratı 1. Sayfada) 

böð yaşındaki ABD 

büyükelçisi Adolph Dubbs'un daha önce dışişleri 

bakan yardımcılığı yaptığı belirtildi , 

2. Dünya Savaşı sırasında deniz subayı olarak görev yapan Dubbs, ABD Dışişlerine 1949 yılında girmişti. Sovyet ilişkile- 


rinde uzman sayılan Dubbs, Moskova'daki 
ABD  elçiliğinde ce 


önemli görevler almıştı. 
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Görüşmeden sonra 
Nuri Bayar'ın neşesi kaçmıştı sorularımıza cevap vermekten kaçındı. 

Resmi kabul sona ererken birçok gazetecinin ve parlamenterin ortak kanısı buydu. Cumhurbaşkanı birlik konusunda israr ediyordu. 

GECENİN ADAMI 

Kabul resminde gecenin adamı AP Genel Sekreteri Nuri Bayar'dı. 
MHP'den Alpaslan Turkeş, Sadi Somuncuoğlu, ve İhsan Kabadayı Cu nhurbaşkanı ile görüşü sinden önce Nuri Bayar' ın etrafını çevirerek" Ka faya almanın" yollarını aradılar. Bir yana Türkeş geçti, öbür yana Somuncuoğlu, ama çabaları pek fayda vermedi gibi gözüküyor. Nuri Bayar fazla durmadan uzaklastı vanlarından. 

Konuşma ortamı ya ratmak için Mehmet Can' 
a soruyoruz, 

.“Sayın Bakanım cezaevlerinde şu anda kaç tutuklu var?" 

Samimi karşılık veriyor: 

“Şu anda cezaevlerin- de toplam 53 bin civarında tutuklu var." 

Sohbeti derinleştiriyoruz. Adanalı olduğumuzu, kaymakamlık yaptığı Kadirli'de öğrencilik yıllarımızı anlatıyoruz: 

"Bizden sonra Belediye Parkına Mehmet Can parkı ismini verdiler" diyorum. 

Çok duygulanıyor. 
"Ben idareci iken çok başarılı idim" diyor. 
Şimdi başarısızım mı demek istiyor? Onaylıyoruz: 

“Siz idareci iken çok başarılı idiniz sayın Bakanım." 

KöÖŞKTE PAZARLIK 

"Sayın Bakanım siz hiç Tunceli'ye gittiniz mi?" 

"Hayır." 

"Munzur dağları eteğindeki Munzur suyunu gördünüz mü?" 

"Hayır." 

Bu konuşmalar Tunceli milletvekilleri Ali Haydar Veziroğlu ve Hüseyin Erşanlı ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun arasında geçiyordu. 

“Peki Munzur suyun- dan çıkan alabalıklar- 

«dan yediniz mi hiç” 

"Hayır." 

“öyleyse Türkiye ile Türkiye oturuzmini iyi tanıyor sayılmazsınız. 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planınında Turizme büyük pay ayrıldığına göre turizm açısın- dan Tunceli'ye ne gibi yatırımlar yapmayı düşünüyorsunuz?" $ 

Bakandan istedikleri cevabı kopardılar: 

"Yakında Van'a gideceğim, dönüşte Tunceli' ye uğrayacağım. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Tunceli'ye önem ve öncelik vereceğiz." 

AYDINLIK İYİ 

HABER ALIYOR 

Tunceli milletvekilleriyle konuşurken yanımıza CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ geliyor. 

"Sayın Üstündüğ Ay- 


dınlık'ı nasıl buluyorsunuz?" 

"İyi buluyorum. İyi haber alyor.  İzliyo- 


rum."'PekiBalkanlar,Orta- doğu, süper devletler, Kıbrıs konusundaki tutumalarını nasıl karşılyorsunuz?" 

"Sorularınızın cevabı söylediğim cümlenin, içinde var. Dedim ya Aydınlık iyi haber alıyor." 

“ama sayın Üstündağ iktidarınızdan aynı anlayışı göremiyoruz." 


—— 
Denge Kawa... 
!Baştarafı 1. Saytaca; Ankara sıkıyönetim Komutanlığının gözaltına alma gerekçesinde, derginin özel sayısında komünizmi övme, bölücülük ve halkı suç işlemeye teşvik suçları işlendiği öne sürülüyor. 


MSP: “Hükümetin düşürülmesi için şartlar hazırdır” 


ANKARA (THA 
MSP Genel İdare Ku: rulunun son siyasi durumu değerlendirmek amacıyla yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan bildiride AP ve Demirel eleştirilerek "Bu hükümetien kurtulmak için 226'yı beklemek yerine azimle inandırıcı ve güçlü bir şekilde çalışmak, kararlı ve cusur olmak şarttır" denildi. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
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6 Frankfurt M/I 
Tel: 

0611/74 70 38 


113. Sok. 
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de Beauvais 
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SAVAK... 


(Baştarafı 1. Sayfada) deki SAVAK merkezini basın mensuplarına gezdirdi. Komite SAVAK'ın Türkiye Başkanının Ankara'da saklandığını açıkladı. 

Komitenin el kovmasından üç gün önce boşaltıldığı bildirilen binada gizli örgütlere mensup dinleme aletleri, bantlar, dinleme telefonu, tabanca ve işkence aletleriyle SAVAK'ın yayınları ve çok miktarda seks dergisi bulundu 

Binanın dar döner merdivenle çıkılan çatı katında dehliz sisteminde bölmeler, belge yakma fırını, güçlü telsiz ve teleks tesisatı bulunuyor, 

SAVAK merkezinin henüz açılamayan iki odasında neler bulunduğunu Devrimci Komite bu akşam belirleyecek 

PASAPORTLAR 

SAVAK merkezi hakkında bilgi veren komite temsilcisi, basın mensuplarına SAVAK Türkiye Başkanının sayısız pasaportundan geriye kalan üçünü gösterdi. SAVAK Başkanı Humayun Mansur'un karısının da çok sayıda pasaportu bulunuyor. Wine bırakılmış belgeler arasında Humayun Mansur'a yakın ta- 


rihlerde ödenen büyük miktarlardaki paraların makbuzları, “SAVAK 


Bankası" diye bir bankanın havaleleri, SAVAK Başkanının S.AVAK'a ve Şah'a o bağlılık belirten ve Orta Doğu ülkelerinde özellikle İsrail, Suriye ve Lübnan'daki faaliyetlerini anlatan mektupları da basın mensuplarına gösterildi. 

SAVAK BAŞKANI! 

Elçilikten kaçan SA- 
VAK Başkanı Humayun 


Mansur'un Ankara'da bazı kişiler tarafından saklandığını, saklandığı 


yerlerin nereleri oduğu ve kimlerin ona yardım ettiği hakkında bilgileri bulunduğunu ve zamanı gelince bunları açıklayacaklarını belirten sözcü, Büyükelçilikte şu anda görevii bulunan geçici Büyükelçiden aşağıdaki taleplerde bulunacaklarını açıkladı: 

1. Devrim Komitesine katılan elçilik personeli ile öğrencilerin birlikte yürüttükleri mücadele sonucu devrilen Şah faşizminin -kalıntısı olan Büyükelçinin tutuklanması. 

2. Bütün SA VAK ajanlarının, özellikle SAVAK 


Türkiye Başkanı Humayun Manusr. elçilik- te görevli Şah Ruhi, Hemmet Loiyan ve Nakkaş'ın tutuklanmaları, 


3. SAVAK ajanlarına ve onların gizli faaliyetlerine dair elçilik personelinin ayrıntılı bilgi vermesi, 

4. İran halkının alınleriyle alınan teleks ve telsizin Devrim Komitesi tarafından kullanılması- nın sağlanması, 

5. Elçinin Türkiye polisini elçilik alanına çagırmaması, 

6. Geçici elçi Perviz Mansur Muayyet'in bun- 


ları gerçekleştirmediği takdirde istifa etmesi. 
. 
Klerides... 


(Baştarafı 1. Sayfada) söyle konuştu : 

"Kıbrıs Rum toplumu ile Türk toplumu işbirliği yapmalıdı.. Türk kesiminin karşı karşıya bulunduğu ekonomik duruma çözüm bulmak için Rum kesiminin yardımcı olacağına inanıyorum." 

Klerides ekonomik bakımdan zayıf bir Türk toplumunun devlet bütçesine katkıda bulunamayacağını ve Kıbrıs Rum tarafının desteğine muhtaç olacağını söyledi. 
Kıbrıs'ta sorunların çözümü için tek taraflı çaba sarfetmenin yetersiz olduğuna da değinen DBP lideri, çözüm için iki taratın orLax harekeL etmesini istedi ve bunun için gerekli şartların yaratılması gerektiğini kaydetti. İki taraftaki siyasi partiler arasında işbirliği kurulmasını da isteyen Klerides, bu işbirliğinin sorunlara çözüm bulunmasına hizmet edeceğini de sözlerine ekledi. 

Bu arada Kıbns hükümet sözcüsü, Rum tarafının toplumlararası görüşmelere başlamaya hazır olduğunu tekrarladı. Sözcü Kıbrıs Türk tarafının çözüm için girişimde bulunmadığı görüşünü de savundu. 


YURTDIŞI BÜROLARI : FRANSA 


BELÇİKA 
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İSVEÇ 
Luntma- 
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11358 
Stockholm 
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Geçtikleri eylemlerin yasalara uygun olup olmadığını soran bir basın mensubuna, Devrimci Komite sözcüsü, "Bizim eylemlerimiz İran Devrim Konseyi kararları doğrultusundadır. Ve İran Devrimi yasalarına uygundur. 
Homeyni'nin Şah'ı yıktığını ve SAVAK'ı dağıttığını hatır'atırım" diye cevap verdi 


Kira artışları... 


(Baştarafı 1. Sayfada) nen kira sözleşmeleri ve Maliye Bakanlığınca ha zırlanacak tek tip leşme dişindaki sözleş meler geçerli sayılmaya cak 

2) Kiralar banka ve 
FTT aracılığıyla odene bilecek 


soz 


33 Yallik olarak kira 
tahsili usulu kaldımityor ve kiraların aylık olarak ödenmesi usulu getirili yor 


4) Kiraların saptanma sında kurallar getiriliyor Her yıl Bayındırlık Bakarlığı tarafından yayınlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan bütçe birim maliyet leri hesabının asgari ve azamisinin Ortalaması alınacak. Bulunacak bu rakam dairenin metrekaresiyle çarpılacak. Bu rakam 180'e bölünerek aylık ortalama kira elde edilecek 

Binanın mevkiine ve niteliğine göre buna belirli eklemeler yapılabilecek. 


Eskiden yapılmış bi nalarda her yıl bu ortalamanın yüzde 1'i kadar indirim yapılacak 


Bakanlar Kurulu her yıl kiralarda ortalama ne kadar artış yapılacağını belirleyecek. 

Isıtma, aydınlatma ve diğer giderler eskiden olduğu gibi kiracılar tarafından ödenecek. 


5) Bu esaslara göre saplanan kira uygulanan- dan az ise kiracı belir lenecek bir kamu kuru luşuna başvurarak yeni düzenlemenin uygulan masını sağlayabilecek. 


Ortak 
Pazar.... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Avrupa Ekonomik Topluluğunun, ticari ayncalıklar ve orta vadeli mali yardımı kapsayan desteği kendi olanaklarıyla gerçekleştireceğini bildiren Komisyon, Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve IMF gibi kuruluşların, Türkiye lehi- ne Ortak Pazar ülkeleriyle uyumlu olarak harekete geçmesini teşvik edecek. 


Komisyonun önerisi, beş yıl içinde gümrük tarifelerinin kademeli olarak indirilmesini ve Ortak Pazar ülkeleri tarafından Türkiye'ye ihraç edilen malların, Türk sa nayini korumak için kotadan çıkarılmasını kapsamaktadır. Bu önle“ 
min iki yıl daha uzatılabileceği “belirtilmektedir. 

Öte yandan, buna karşılık, Ortak Pazar, Türkiye'nin tarım ürünlerinin gümrük indirimlerinin de beş yıl askıya alınmasını istemektedir. 
Bununla birlite bu yıl içinde garanti edilen tarım ürünlerinin gümrük indirimleri korunacaktır. 


Artık helva... 


(Bastarafı 1. Sayfada) mıdır, ulaşılmayacak kadar yükseklere fırlayan? 
Zeytin, peynir, yoğurt fiyatlan da alır başını yıldızlara doğru yüksek me yolunda değil mi sanki? 

Diyelim ki işsiz değilsiniz. Diyelim ki çalıştığınız işyerinin patronu, yürürlükteki yasalar karşısında önünü ilikleyip, size, asgari ücret düzeyinde para ödüyor... Br koşullar altında bile, karnınızı günde üç öğün helva ekmekle, zeytin ekmekle doyurmanın olanağı var mı acaba? Oturun bunun hesabını siz yapın; demiyoruz, çünkü hesap ayan beyan ortada!... 
Çünkü bu hesap, kılcal 


damarlarına kadar girmiştir hayatımızın... 
Ve bu hesap, helva 


ekmek kadar kolay üstesinden gelinebilecek bir konu da değildir öyle! 


HOLLANDA 


Bildsir-53 
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Bir grup ... 


© (Başiarafı 1. Sayfada) gan öldü, iki ABD dip'o matı yaralandı. 

Başbakan Bezirgan olayı haber alır almaz derhal olay yerine gitti. Ordu Başkumandanı Tevekuli de olay yerinde yaptığı bir açıklamada, bölgenin bütünüyle kor don altına alındığını ve hükümetin böyle bir sür tüşmeyi asla istemediği;, ni söyledi > 

Iran resmi Pars Ajansının da, konuyla ilgili olarak verdiği haberde, elçilik binasını bir grup silahlı Afganlının bastığını, saldırganların arasında “Moskovacıların da bulun- 


duğunu bildirdiği açıklandı 

Bu arada, olaydan sonra, İran radyosunda 


bir konuşma yapan Ayetullah Homeynı de, saldırganların derhal elçiliği boşaltmalarını ve teslim olmalarını istedi. 
Homeyni, bu eyleme kalkışanların ihanet için- 


de olduklarını ve şiddetle cezalandırılacaklarını söyledi 


Olay yerinde bulunan bir askeri yetkili, saldırının, Moskovacıların marifeti olduğunu ve bunların ortalığı karıştırmak istediklerini sövledi 

Elçiliği basan saldırganlar, hükümet yetki lileripin kendileriyle görüşmesinden sonra büyükelçi Sullivan ve diğer rehineleri serbest bıraktilar. ` 


HÜKÜMET ÜYELERİ 
, AÇIKLANDI 
Başbakan Mehdi Be zirgan Başkanlığındaki yeni İran Hükümetinin diğer üyeleri dün açıklan- 


dı. Bu konuda yapılan Kimya göre Bakanlar Kurulu şu üye 


lerden oluşuyor: 

Başbakan Mehdi Bezirgan, Devrim İşleri Muavini İbrahim Yazdi, Başbakan Muavin ve Kuvvet İşleri Bakanı Haşim Sappakiyan, Adalet Bakanı Ahmet Hacı y yid Cevvadi, Dışişleri B; kanı Kerim Sencabi, Bayındırlık Bakanı Mist..- fa Ketiari, oUlaşırma Bakanı Yusuf Tahiri Gazvin, Sağlık Bakanı Kazım Sami, Çalışma ve Sosval İşler Bakanı Daryus “o ruhar Bütçe ve De'let Planlama Bakanı Ali 
Ekber Movinpar. 


TEBRİZ'DE SAVAK, 
AJANLARI VE Ş \H TARAFTARLARI 
HALKA SALDIRDI 


Tebriz'de SAVAK ajanı ve Şah taraftari “ın- dan oluşan bir grup halka saldırdı. Saldırganlar arabalardan halka rastgele ateş açtılar. Tebriz radyo istasyonunu da ele geçirmek isteyen saldırganlar, ordu birliklerinin ve halkın karşı koyması sonucu püskürtüldü. İran radyosu olayla ilgili verdiği haberinde, İran'ın diğer şehirlerinden Tebriz'e kuvvet gönderildiğini; ordu birliklerinin ve halkın şehirde kontrolü ele aldığını bildirdi. 
Bu arada Batılı ajanslar Tebriz'de meydana gelen şiddetli çarpışmalarda 
700 kişinin öldüğünü öne 
sürdü 

HOMEYNİ BİRLİK 

ÇAĞRISI YAPTI 

İran'da, Başbakan Bezirgan hükümeti, yoğun çarpışmalardan arta kalan düzensizlik ve denetimsizlik ortamını gidermek için tedbirler alırken, Ayetullah Homeyni de İran radyo ve televizyonunda yaptığı bir konuşmada, silahlı milisleri, ellerinde bulunan silahları derhal geçici devrim hükümetine teslim etmeye çağırdı. 

Homeyni, Iran halkını ulusal birlik ve dayanişmaya çağırdığı konuşmasında, "tek bir sosyal katman bütün güçlüklerin üstesinden gelemez, bu yüzden bütün İran huzur ve düzene dönmek için birlik olmalıdır" dedi. 

“Artık gösteri yapma ve kendini düzensizliğe kaptırma zamanı değildir. Hiç kimse, kazanılan zaferin, kendisine karışıklık yaratma hakkı verdiği inancına kapılmamalıdır" diyen Homeyni, “anlaşmazlıkları bir yana bırakmalıyız. Aniaşmazlıklar sürerse, başarı kazanacağımızdan emin olamayız” dedi. 


ÇİN DE BEZİRGAN HÜKÜMETİNİ TANIDI 

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Hua Guo-feng, İran Başbakanı Mehdi Bezirgan'a bir mesaj göndererek, Geçici Hükümeti tanıdıklarını bildirdi ve Bezirgan'ı kutladı. 


ABONE ÜCRETLERİ 
İSVİÇRE j i ` 


(1 Aylık) 
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am m 


malıdır." 


ğ mi? 


evler'de altı 


rahim Çiftçileri 


tillerle, tertipç leştirildiği? 


o 


mi? 


Milli bölücülük koalisyonu 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


"“Değerlendirmecinin” önerisi şöyle: Türkiye'de Ecevit'ten Türkeş'e kadar bütün partileri içine alacak Milli koalisyon hükümeti kurul- 


Brejnev'e bundan daha güzel müjde olabilir Sovyetler Birliği'nin iç savaş siyasetinin karşısına konan hükümete bakınız: Türreş'i de içine alan koalisyon! 

Niçin? Türkeş'i kurtarmak için mi? 

Doğan Öz'ü, Bedrettin Cömert'i, Bahçeligenci, kapısında wedi öğrenciyi ve Kahramanmaraş'ta yüzlerce yurttaşı öldürenleri, hükümetin içine koyacaksınız, adı da “milli koalisyon” olacak. 

Ferhat Tüysüzleri, Veli Can Oduncuları, İbtekrar hükümete alacak ve Sovyetler Birliği'ne karşı koyacak! Güldürmeyin insanı. Nerçde görülmüştür canilerle, karle “milli beraberlik” gerçek- 


İstanbul Üniversitesinin 


Adam, elime geçerse, "25 milyon insanı keserim" diye gazetecilere beyanat veriyor, "degerlendirmeci” efendi, katili ve caniyi hükümete ortak etmek peşinde, 

Milliyetçi Hareket Partisinin dayandığı zemi- ne şöyle bir bakmak, bu parti ile milli birlik olamayacağını görmek için yeter de artar. En çok oy topladığı yerler, Sünni ve Alevi yurttaşların birlikte yaşadığı illerimiz. Buralardaki bütün marifeti, mezhep düşmanlığını, yobazlığı ve Türk ırkçılığını körüklemek. 


Ve şimdi siz "milli koalisyon" istiyorsunuz. 
Hargi temelde? Irkçılık ve mezhepçilik temelinde mi, ırkçılık ve Alevi düşmanlığı temelinde 


Şu "milli koalisyon" dediğiniz şeye, "milli 


$ bölücülük ve milli düşmanlık koalisyonu"' dese- 


"değerlendir meci" 


niz, daha isabetli olmaz mı? 

Milli koalisyon, milli birliğin düşmanları ile kurulamaz. Eline halkın kanı bulaşmış olanlarfa halk birleştirilemez. 

Dahası var: Adamlar, Kıbrıs ve Ege'de şovenizm ve fetih bayrağını yükseltiyor, Azeri ve Kerkük Türklerini kurtarmaktan söz ediyor, bey, Türkeşli 
Sovyetler Birliği'ne karşı koyacak! Yunanistan, Kıbrıs, İran ve Irak ile kavgalı olanlar Sovyetler Birliği'ne nasıl direnecek? Dış politika dedin mi 


hükümetle 


bu kadar tutarlı olmalı! 

Türkeşli bir koalisyon, bugün Sovyetler Birliği'ne karşı direnmenin değil, bölünmenin, parçalanmanın, teslimiyetin koalisyonu olabilir. 
Türkiye'yi zayıf düşürecek böyle bir koalisyon, ülkenin birliğini sağlayamaz ve ancak geniş güçleri düşmanın kucağına itmeye yarar. 

Adalet Partisinde Türkeş'i yalnız bırakma eğilimlerinin yükselmesi, MHP'yi ve devlet içindeki suç ortaklarını telaşa düşürdü. Birdenbire yelkenleri suya indirdiler ve şimdi de Türkiye" nin milli birlik ihtiyacının eteğine yapışarak 


kendilerini 


kurtarmaya 


çalışıyorlar. "Milli 


cephe" sözü Türkeş'in dilinden düşmez oldu. 

“Türkeşli koalisyon" önerisini piyasaya sürenler, aslında gerçek bir milli birleşmenin düşmanlarıdır. Çünkü milli birliği çıkmaza sokmak için, MHP'nin adını ortaya sürmek kadar hin- 


si 


den gelebilir. 


katmaktır. 


oğluhince bir tutum bulunamaz. 

"Söz sahibi değerlendirmecinin" kimliğine gelince: Türkeşli bir Saini koalisyon" isteği, olsa olsa, Türkeş'le birlikte uçuruma yuvarlanmamak için tutunacak dal arayan karanlık güçler- 


Askeri bir darbeye kalkışmak, onlar için maceranın da macerasıdır. Yeni bir MC: hayalleri ise, bizzat AP tarafından yıkılmıştır. Son çare, Türkeşi Ecevit'in de bulunacağı bir hükümete 


Böyle bir hevesin arkasında ABD de var midır? Eğer öyleyse, onların canı Türkiye halkın- dan esaslı bir sille daha istemektedir. İran'dan aldıkları ders yetmiyorsa, onlara yeni dersler verecek daha birçok halk vardır.e 

Türkeşli bir "milli koalisyon" hayali yerle bir olmaya mahkumdur. Türkiye halkı Sovyet sosyal -emperyalizmine karşı milli birlik istiyor, ama milliyet ve mezhep kavgası kışkırtan halk düşmanları ve katillerle değil. 

Faşistlerden, halka karşı işledikleri suçların hesabı sorulmalıdır. İşte milli birliği sağlamlaştıracak ve Sovyetler Birliği'nin emellerini boşa çıkaracak tutum budur. 

Milli birliğin demokrasi ve özgürlükten başka bir temeli olamaz. Türkeş'in yeri, hükümet değil, sanık sandalyesidir. 


Memurların... 


(Baştarafı 1. Sayfadaj 


lu aranmaksızın, bir defa- ya mahsus olmak üzere, bu üst derecenin halen aylık almakta oldukları kademesine getirilecek Memuriarın eski bulundukları kademede geçirdikleri süreler, yeni getirildikleri kademede geçmiş sayılacak. 

Millet Meclisinin be- 


nimsediği metin, devlet memurlarına yeni tanınan haklardan, aynı 


şartlarla, yasanın yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlarla, emekli, dul ve yetimlerin de yararlanmasını öngörüyor. 

Bilindiği gibi, memur maaşlarında esas olan dereceler tablosundan 15 ve 
14. derecelerin kaldırılması ve ilkokul me- 


İLAN TARİFESİ 


a 246. sayfalar 


3.5.7. sayfalar 


30 DM (1 Aylık) ayın ilani 


10 DM (Yıllık | Küçük İlanlar 


* (Yayın Sayfasında 
Doğum Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira 


zunlarının 13. dereceden göreve başlamalarını öngören yasa önerisi Maliye Bakanının itirazı üzerine Plan Komisyonunca geri alınmıştı. Plan Komisyonu yasa önerisini yeniden görüşerek degiştirdi ve değiştirilen metin Millet Meclisince kabul edildi. 
MEM-DER à 

Mi M-DER Genei Baskanı Baki Özilhan ílkokul mezunu memurların 
13. derecenin ikinci kademeden işe başlatılması gerektiğini sövledi. _ 

özilhan, 15 ve 14. kademelerin kaldırılmasına ilişkin tasarının incelenmek üzere geri alınmasını kınadıklarını, Komisyon Başkanı Alpaslan'ın önergesini ise desteklediklerini açıkladı. 


(Santimi) 250 lira santimi) 300 lira {Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


. LEE — OPEZE, 


IB Gestapo, acımasız bir gizli polisin simgesi olduğu kadar, Hitler emperyalizminin savaş kışkırtıcılığının ve yıkıcılık faaliyetinin de bir simgesidir. KGB'nin de CIA'dan amansız, Gestapo ile aynı hedeflere 


yönelmiş bir gizli polis ve casusluk örgütü olduğunu 


bizzat faalıyetleri kanıtlamaktadır 


BİR RUS AJANININ İTİRAFI: “GB, 


* Andrei Mihhailoviç Miranov 


Aydınlık 


LLAELERIN IY 


ELILE NH ALALAR, BİKLEŞİİ, 


TZIZYYYYYYYIKIYIYYXIIXXXIZXII TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN- 


KGB AJANLARI 


Türkiye'de Sovyetler Birliği'nin resmi temsilcisi görünümünde ülkemizde çeşitli tarihlerde faaliyetlerde bulunan KGB casuslarının listesini aşağıda açıklıyoruz. Bu + 
liste 1973 yılına kadar Türkiye'de bulunan KGB casuslarını kapsamak tadır, O ta- 4 
rihten sonra Sovyet temsilciliklerinde görevlendirilen KGB elemanları listeye dahil değildir. Sovyetlerin hemen her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de gereğinden çok fazla temsilcilik kadrosu vardır ve bunların büyük çoğenluğu KGB'ye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. 

Aşağıdaki listedeki casusların bir kısmı casusluk faaliyetinden ötürü Türkiye" den kovulmuşlardır. Bir kısmı Türkiye'den ayrıldıktan sonra başka ülkelerde ca- 


susluğunu sürdürmüştür. Bazı casuslar da çeşitli tarihlerde ülkemize tekrar tekrar gelerek "görev" yapmıştır. 


* Boris İvanoviç Çerezov 


TÜRKİYE'DE TERÖR İCİN 


ÖZEL ELEMANLAR EĞİTTİ” 


LU 


"Üçüncü Operasyon ise, Türkiye'de şehir terörcülüğü yapmak olup, adam kaçırma, öldürme- 

Í ler ile oldukça ilerlemiş 

ve başarılı olmuştu. Bu operasyonlarla, Ankara" daki Sovyet elçiliğinde çalışan KGB subayları tarafından birkaç ajan avlanmış ve bu ajanlar Rusya'da eğitilmişlerdi. Bu eğitilenler radikal gençleri de Orta Doğu'da Rusların himayesindeki askeri kamplarda eğitime göndermişlerdi. KGB, bir toplumu krizlere sürüklemek için teknik olanaklarını son derece geliştirmektedir." 


1971 yılında Mısır'da 
Sovyet Dışişleri görevlisi ve KGB ajanı iken ABD 


ve ClA'ya iltica eden diplomat ve casus Vladimir Nikolayeviç Saharov'un verdiği bilgiler, KGB'n'ı Türkiye" 
de sürdürdüğü faaliyetlere de ışık tutmaktadır. Yukarda Saharov'un itiraflarından derlenen altında aktarılan bilgileri, Saharov, Türkiye'ye karşı operasyonlarda uzman olan ve o zamanlar Kuveyt elçiliğinde bulunan KGB ajanı LOBANOV' 
dan naklediyor. Ancak Vladislav Sergeyeviç, LOBANOV Sharov'a Türkiye'ye karşı gizli operasyonlarda görev aldığını söylerken bu operasyonların ayrıntılarını ve kapsamını açıklamıyordu, 


Bir itiraf daha... 

Şimdi de KGB'nin 
Türkler arasında elde ettiği casuslarla ilgili olarak. 
ikinci bir belge sunu- 


yoruz. Doğu Alman gizli casusluk servisinde ajân olarak çalıştıktan sonra Batı Almanya'ya iltica eden ve bildiklerini anlatan Britte Pascal, KGB nin adamı bir Türk'ten bahsediyor. Adı İmeroğlu, Eddy takma adla çalışıyor ve Hollanda'da faaliyet gösteriyor. 

Britte Pascal'ın itiraflarında Türklerle ilgili bölüm şöyle: 

“1974 Ekiminde bana Hollanda vatandaşlığında görünen İmeroğlu (veya Oklu) isimli Türkle temas kurma emri verildi. Ayrıca elime de kendisini gördüğümde tanımam için bir de fotoğrafı tutuşturuldu. Kasım ayında nişanlımla birlikte Bay İmer'le tanıştık. İmer, benim Doğu Alman gizli servisinden, nişanlımın da Hollanda gizli servisinden olduğunu bili- 


yordu. Kendisi Hollanda’ da KGB için çalışıyordu. 
Daha sonra İmeroğlu'nun en yakın dostu olmam emri verildi. İmer, nişanlıma beni gizli yollar- dan Balı Almanya'ya geçirmeyi ve faaliyetimi orada sürdürmeyi teklif etti. Nişanlım ise, bir KGB ajanıyla böyle tehlikeli bir kaçışa gönlü razı olmadığı için teklifi reddetti. Türk casus, bu konudaki söylediklerin- den kimseye bahsetmemesini de tenbih etti ve aksi taktirde kötü sonuçlara yol açabileceğini belirterek tehdit etti. 
Nişanlım Doğu Almanya' 
ya gelince bunları anlattı. 
Hollanda'ya döndüğünde ise 5 Türk tarafından feci şekilde dövüldü. İmer'in Magdeburg'a niçin geldiğini bilmiyorum. Kendisinin Eddy takma adıyla Hollanda'nın yeraltı 


tirafı yapan Britte Pascal (yanda) 


müşterileri" beklerken görülüyor. . . 


SOSYALİST ÜLKELERİN CASUSU OLUR MU? 


Hemen hemen tek gün yok ki. çeşitli ülkelerde KGB casusları açığa çıkartılmasın, Şöyle son bir kaç yılın gazete arşivlerini karıştıran herkes. yüzlerce Rus casusunun çeşitli ülkelerden sınır dışı edildikleri veya tutuklandıkları haberlerini okur. 


Casusluğa niçin gerek duyulur? Veya soruyu şöyle soralım: Bir sosyalist ülke dışta casusluk faaliyeti yürütür, yeraltı dünyasının kirli. kanunsuz ve namussuz yöntemleriyle, barış içinde bir arada yaşamaya karar verdiği ülkelerin iç işlerine karışır. 
mı? Yıkıcı faaliyet yürütür ve beşinci kol örgütler mi? 

kk 

Casusluk, fetih ve işgal siyasetiyle birlikte gelişmiş, haksız savaş hazırlıklarının bir parçası olagelmiştir. Başka ülkeleri ve halkları tahakküm altına almak istedin mi. bu hedefine varmak için de saldıracağın ülkenin zayıf yanlarını öğrenmeye çalşır, hatta çeşitli yıkıcı eylemler ve komplolarla ülkeyi içten parçalamak istersin. Bu işleri yapacak casus şebekesi örgütlersin. 


Hitler'e bakın. O. butün dünyaya karşı başlattığı savaş hazırlıklarını casusluk faaliyetleriyle birlikte yürütmüştü. Amerikan emperyalistleri. dünya üzerinde kurdukları hegemonyalarını sürdürmek için CIA'yı yaratmıştı. 

Vaktiyle İngiliz ve Fransız emperyalimtleri de. 
sömürgeci siyasetlerini başarıyla sürdürmek için casus örgütleri kurmuştu 

Casusluk, hilekarlık ve düzenbazlık demektir Birbirine güvenmemek. sürekli komplo ve gizli faaliyet peşinde koşmak demektir. Yabancı top raklar ve halklar üzerinde nüfuz ve sömürüyü sürdürmenin bir aracı olagelmiştir casusluk faaliyeti Dünyada hegemonya kurmak isteyen emperya list ve sömürgeciler hep bu araca başvurmuş lardır. Emperyalistler üstelik haksız savaşların ca suslukla ilgili yönlerini ballandıra ballandıra ân latırlar, bu konuda resimli romanlar ve filmlerle beyin yıkarlar. 

Lenin'in ortaya koyduğu barış içinde birlikte yaşamak ilkeleri, casusluk faaliyetleriyle bağdaşmaz. Bu ilkelere uygun olarak. iç işlerine 


karışmama, saldırmazlık, toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı, barış içinde yaşamak temellerinde bir ülkeyle dostluk ilişkileri kuracaksın. 
Öte yandan yeraltından onu yıkmaya ve kuyusunu kazmaya. ülke halkını ezmeye çalışacaksın, Bu iki yüzlülük, ancak faşistlerin, sömürgecilerin. 
emperyalistlerin işidir. Sosyalist ülke, yaptığı resmi anlaşmalara saygılıdır. verdiği söze güvenilir Aksini, şerefsizlik ve utanç olarak kabul eder. 
Yoksa, bir sosyalistin, emperyalistlerden ve faşist lerden ne farkı kalır? 

KGB'nin Yalan Haber Yayma Şubesinin propagandaynın etkiyi altında kalarak. Rusya'nın halâ sosyalist olduğuna inanan bir kimse. kalkar sos yalist ülkelerin de casusları olabilecegini ileri sürebilir. Buna gerekçe olarak da emperyalistlerin kendi casuslarıyla sosyalist ulkelerde yıkıcı faaliyet te bulunmalarını gösterebilir Emperyalistlerin casusluk faaliyetine karsı ülkenin gvenligini nasıl koruyacaksın? 

Sosyalist ülkelerde emperyalistlerin  gizh yıkıcı faaliyetlerine ve sabotajlarını Karsi ülkenin güven ligini korumak amacıyla guvenlik örgütlerine sahıp tir, Fakat bu güvenlik örgütleri birer casusluk or gütleri değildir ve casusluk — faaliveti yürütmezler. Yabancı ülkelere saldır amacıyla degil, ül kesinin güvenliğini savunmak amacıyla çalışırlar 

KGB öyle mi? 

Bugün dünyanın dort bir yanında her türlü karanlık yöntemle çalışm. yıkıcı faaliyetler sürdüren KGB neyin güvenliçini saglıyor? Sovyetler Birliği'nin. sınırları dışındaki menfaatlerinin! 

KGB, bugün Soxyet Yeni Çarlarının dünyada hegemonya kurma planlarının ve savas hazırlıklarının bir aletidir KGB. Yeni Çarların bu amacına hizmet etmektedir 

Dünyada hegemonya kurma yarışının ve savaş hazırlıklarının hızlanmasıyla birlikte, casusluk faaliyetleri de artmış ve yeraltında casuslar savaşı kızışmıştır 

Bugun KGB dünyada ve yurdumuzda her zamankinden daha faaldir. Çünkü Brejnev'in KGB' ye bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır 


“İmeroğlu isimli Türk KGB adına çalışıyordu." Bu i-Doğu Alman ajanı iken Batıya kaçtı. Pascal, Türk KGB casus ile ilişkilerini anlattı. Diğer fotoğrafta ise Britte, Doğu Almanya'da yabancıların kaldığı otelde, "avlayacağı 


dünyasının o krallarından olduğunu işittim." 
(SPİEGEL, Kasım 1976) 


Ve hirbelge..: 


Rusya'nın Türkiye dahil NATO ülkelerinde casusluk yapmak için gönderdiği bir casus hakkında bütün NATO ülke leri ve Türkiye şöyle uyarılmaktadır: 

"1973 yılında KGB tarafından eğitilen bir Rus ajanın, Temmuz 1978'de GRU tarafından casusluk faaliyeti -ile görevlendirildiği, mülteci maskesi altında Almanya'ya göçettiği haber alınmıştır. Telsiz cihazlarini da kullanmasını bilen ajana serbest bir iş tutmak, Alman ordusun- dan subayları angaje etmek, NATO üyesi ülkelerin savaş gemileri hakkında bilgi edinmek, Batı Alman silahlı kuvvetleri o mensuplarının adresleri ve biyografileri hakkında bilgi toplamak, körfez ve limanlar hakkında bilgi edinmek, buluşma adreslerini ve bu- 


luşma tarihlerini saptamakla görevlendirilmiş- i Pe 


Türkiye devlet kuvvetleri de bu gibi bilgi toplayıcılara karşı uyanık olmaya çağrılmakta ve personelin uyarılması talep edilmektedir. 

KGB ajanlarının yaptıkları iki itiraf, Rus casusluk örgütünün Türkiye dosyasından dışarı sızan ve ortaya çıkan sa dece iki olaydır. Şüphesiz KGB'nin Türkiye dosyası oldukça kabarıktır ve Türkiye devlet arşivinde de henüz halka açıklanmayan bilgiler bulunmaktadır. 


Anarşinin kaynağını arayanlar, 
KGB'nin üzerine eğilmek zorundadır 


KGB'nin bütün dünyada yürüttüğü casusluk ve yıkıcılık faaliyeti apaçık ortadadır. Biz bu faaliyetlerin sadece çok küçük bir kısmını gözler önüne serdik. 

KGB'nin Türkiye masası iş olsun diye kurulmadı. Ülkemizdeki KGB faaliyetini daha iyi kavrayabilmek için, dünyada yürüttüğü faaliyetin tümünü gözönüne almak gerekir. Hedef hep aynıdır: Casusluk... Yıkıcılık... 

Bölgemizde Rusya'nın sürdürdüğü hegemonya faaliyetinin ülkeleri birbirine kırdırma ve bölgeye hakim olma siyasetinin başlıca hedeflerin 


den biri de Türkiye' 
dir. Bu nedenle de KGB' nin faaliyeti ülkemizde 


gillikçe yoğunlaşmakta, anarşi terör ve suikastlerde parmağı bulunmaktadır. 

Kargaşalık ve anarşinin kaynaklarını ortaya çıkartmak isteyenler, bu karanlık örgütün ülkemizde neler yaptığını aydınlatmak zorundadırlar. 

Kimsenin şüphesi olmasın ki, Türkiye'de KGB'nin üzerindeki örtü de eninde sonunda, ama yakın zamanda kaldırılacaktır... 


BİTTİ 


# Fedor Nazarov 
* Yuri Mikalayeviç Nikandrov * Viktor Aleksandroviç Nikulin 


* İlya öjirkveloylsınır dışı edildi.) 
* Vladilen Nikoloyeviç Fedorov * Yevstafi İvanoviç Melniçenko 


* Nikolai Popov 


Türkiye'de anarşinin kaynaklarına inmek isteyenler, 
KGB'nin faaliyetlerine eğilmek zorundadırlar... 


* Viktor 


* Aleksi Voronin 


* Georgi Anayev 


* Rıza Mehmet 


* Vladimir Novikov 

* Anton Petroviç Palyura 

* Ilyador Aleksiyeviç Pankov 

* Aleksei Dimitriyeviç Petukhov 


* Anatoli Petroviç Privatov 

* Vladimir Trafimoviç Putyakov (GRU) * Valentin Mikhailoviç Ratnikov 

* Leonid Aleksandroviç Samakvalov Grigor 
* Vladilen Nikolayeviç Şipov 

* Vladimir Sodakov 

* Yuri Aleksandroviç Tsvetkov 

* Nikolay İvanoviç Tuazher 

* Vasili Dimitriyeviç Ugalkov (GRU) * De Gavcia Valikotny 


*“Aleksei Saviç Voskoboy * Boris Vasiliyeviç Zalonzny 


* Vitali Dimitriyeviç Baçinsky 


* Valeri Vasileviç Bayer 


* Arkadi 
(GRU) 


* Olag Anatoliyeviç Gorokhov * Aleksandır Mariagin 


Yakovleyeviç  İgnatçenko 


* Nikolai Vasilyeviç lonçenko (sınır dışı 


edildi) 


iyeviç Savm (GRU) 


(GRU) 


* Viktor Vasilyeviç İvanov (GRU) * İvan Kargaltsev 

* Konstantin Karpov 

* Aleksandır 


Sergeyeviç Khomenko 


# Sergei Petroviç Kikter 

* Valentin Petroviç Kostyley 

* Aleksandır Andreyeviç Lavrişçev * Mitehail İvanoviç Kovrgun 

* Yevgeni Kartsov 


* Sergey Mikhailoviç Knayavtsev 


* İgor A. Lakomsk 
* Dimitr Larinçev 


* Mikhail N. Lyşçin isımır dışı edildi) 


Ali oğlu Mamedov edildi) 


* Yuri Vladimiroviç Maksimov (sınır dışı 


* Aleksei P, Malikov (sınır dışı edildi! 


Vürkiye'de bulunan 6 Rus gazeteci KGB'nin görevlileri olarak faaliyet sürdürüyorlar. Özellikle önemli si Sovyet yanlısı sendikacılarla ve diğer meslekten kimselerle de sik sık görüşüyorlar. Topladıkları bi 


gulanacak Rus si seçmekte. Davette, 


Çeşitli dönemlerde Türkiye'de de "görev" yapan Sergey Kiktev, Bauda KGB'nin sabotaj faaliyetlerine katıldığı açıklanmasına ve deşifre olmasına rağmen, 1972'de Fas'a elçi olarak atandı. Fotoğrafta hem ajan hem elçi Kiktev karısıyla birlikte, .. 


Acaba hangisi KGB görevlisi? Rus Ticaret Heyeti bu Türkiye Ziyareti sırasında görülüyor. Rusya ile yapılan her anlaşma, Rusya'nın ülkemiz üzerinde hegemonyası- 


nı kuvvetlendirdiği gibi, KGB'nin de daha rahatça faa- 


- liyet göstermesi için ülkemizin kapılarını açmakta... 


aseti saptanmakta, Fotoğrafta soldan üçüncü ünlü KGB ajanı Mustafayef'tir. Tür Türkiye'yi Rusya adına etkileyecek veya tarafsızlaştırılacak kimseler gözönünde 


GESTAPO, acımasız bir gizli polisin simgesi olduğu kadar, Hitler emperyalizminin savaş kışkırtıcılığının ve yıkıcılık faaliyetinin de bir simgesidir. 

Nazizm Alman halkını sindirmek, köleleştirmek ve sonunda Hitler'in emperyalist amaçları uğruna seferber etmek için profesyonel katiller örgütü GESTAPO'yu yaratmıştı. 

GESTAPO, Hitler'in resmi ideolojisi dışında türlü düşünceyi yasak- 

“layan faşist rejimin bekçisiydi. Herkes resmi devlet düşüncesini benimsemek zorundaydı. Bunun dışında görüş taşıyan' herkes, aydınlar, işçiler, komünistler, köylüler, öğrenciler GESTAPO tarafından amansızca izlendi, tutuklandı, işkenceden geçirildi, toplama kamplarına atıldı veya öldürüldü. 

Hitler, GESTAPO ile bir ihbar salgını yarattı. Resmi devlet ideolojisidoğrultusunda düşünmeyen herkes GESTAPO'ya ihbar edilmeliydi. Kardeş kardeşi, ana, babayı, komşu komşuyu ihbara zorlandı. İnsanların rahat ve huzur içinde korkusuzca geçirdikleri tek gün kalmadı. Toplum, sürekli olarak GESTAPO tedirginliği içinde yaşamak zorunda bırakıldı. 

Hitler ve GESTAPO, ırkçılığın da eşi görülmemiş örneğini verdiler. 
Başka ırktan insanlar, ancak Almanların kölesi olabilirdi! Bu yüzden Yahudilerin üzerindeki baskılar, onları gaz odalarında imha etmeye kadar vardı. 

Bütün bunlar, kendinden farklı hiç kimseye hayat ve düşünme hakkı tanımayan faşist ideolojinin gereği ve siyasetiydi. 

GESTAPO aynı zamanda dış ülkeler için beşinci kol faaliyeti, casusluk, yıkıcılık ve sabotaj demekti, 


Rima ii inmtmnnnmakkanmn mn 


Hitler savaş hazırlıklarını dış ülkelerde örgütlediği GESTAPO faaliyetleriyle birlikte yürüttü. GESTAPO, casusluk “yaparak, karışıklık çıkartarak, gerektiğinde darbeler tezgahlayarak, Hitler'in saldıracağı ülkelerin direnme gücünü her alanda kırmak görevini yüklenmişti. GESTAPO dış ülkelerde faşist besleme örgütler yarattı. Bunun için Almanya dışına milyarlar aktı. GESTAPO ajanları bu faaliyetlerini genellikle diplomatik, ticari, kültürel ve askeri temsilci kiliğında yürüttüler, kw 

CIA, Amerikan emperyalizminin yarattığı bir süper casusluk örgütüdür, CIA, ABD empeyalistlerinin ülke içinde iktidarlarını; dışta ise dünyada kurdukları hegemonyayı koruma aracıydı. 

CIA, özellikle 1950'lerde ünlü Mc Carthy döneminde Amerikan emperyalistleri gibi düşünmeyen herkes için 


kara listeler hazırladı. Ülkede tam bir _ cadı kazanı kaynattı, Birçok insan. 


hapse atıldı ve bazıları idam edildi. 
CIA, çeşitli ülkelerde darbeler tez- 


gahladı, hükümetler devirdi, cinayet- - 


ler işledi, adamlar satın aldı, ülkelerde karışıklıklar çıkardı, hatta askeri operasyonlar düzenledi. CIA dünya çapındaki casusluk ağıyla, Amerikan emperyalistlerinin en önemli dayanaklarından biri oldu. 

##* 

Bu yazı dizimizde, çeşitli yönleriyle tanıtmaya çalıştığımız KGB'nin de bugün, CİA'dan amansız, GES-TAPO ile aynı hedeflere yönelmiş bir gizli polis ve casusluk örgütü olduğu,bizzat faaliyetleriyle kanıtlanmaktadır, Bütün kurumlarıyla Türkiye halkının, KGB'nin her türlü faaliyetine karşı uyanıklığa,bugün her zamankinden fazla ihtiyacı vardır. 


yasi dönemlerde Rus gazetecilerin faali yeti'de artıyor. 
lgiler KGB'nin Türkiye masasında değerlendirilmekte ve uykiye'den Rusya'ya davet edeceği kimseleri bizzat kendisi tutuluyor... 


MKGB DİZİSİ SONA ERERKEN DÜN GESTAPO, BUGÜN KGB 


/ 


